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Hallo allemaal,

De meeste mensen kennen de Pinksterdag uit Handelingen 2, toen de Heilige Geest over de 120
biddende mensen kwam. Zij stroomden de straat op en spraken talen die zij nooit hadden geleerd,
maar waarvan degenen die hen hoorden bevestigden dat het talen waren die in het Romeinse Rijk
gebruikelijk waren.

Waarom was er eigenlijk een Pinksterfeest? En waarom spraken zij in talen die zij nooit hadden
geleerd? Om die vragen te beantwoorden moeten we een basisbegrip hebben van de 7 door God
gegeven feesten, waaronder het 1e Pinksterfeest.

De feesten zijn repetities voor het echte werk.

Leviticus 23 beschrijft de 7 feesten die God aan Mozes gaf, 6 feesten en 1 vasten. Er zijn er 4 in de
lente en 3 in de herfst. De 4 lentefeesten zijn: Ongezuurd brood, Pesach, Eerstelingen, Pinksteren.
Alle 4 zijn vervuld op hun exacte dag(en). De 3 herfstfeesten zijn: Feest der Bazuinen, Verzoendag,
Loofhutten. Deze moeten nog vervuld worden.

Elk wordt in Leviticus 23 een 'moed' genoemd, uitgesproken als 'mow-ed'. De wortel van het woord
heeft te maken met het vaststellen van een huwelijksdatum. Wanneer een stel een datum vaststelt, is
dat een afgesproken tijd, een gewijde, speciale afspraak. Een 'moed'. Dit zijn de feesten van Israél.

Door de aard van deze 7 goddelijke afspraken, is het duidelijk dat elk feest een letterlijke vervulling
heeft. In een bruiloft is er een repetitie voor de echte. In het theater zijn er repetities voor de
afgesproken tijd van de "echte". Er staat vaak geschreven in het Jodendom dat deze feesten repetities
zijn totdat het ware gebeurt.

Heel veel repetities
Dit betekent dat toen zij het oorspronkelijke feest van Ongezuurde Broden en Pesach vierden, door
het lam te doden en onder het bloed te zitten, dit een repetitie was totdat Christus het vervulde.

De Eerstelingen werd gevierd op de zondagmorgen na Pesach, en werd op die dag vervuld doordat
Jezus als eerste uit de dood werd opgewekt. Hij is de eerste vrucht van hen die uit de dood worden
opgewekt. Pinksteren was 50 dagen na Eerstelingen.

De herfstfeesten

In de herfst betekent het wanneer zij het Bazuinenfeest (Rosh haShanah) vieren in de nieuwe
maanfase en op de 'laatste bazuin' blazen om de opstanding van de rechtvaardige doden te vieren,
dat zij repeteren voor die 'natzal’, wat wij heidenen de opname noemen.

Het betekent dat wanneer zij op de Grote Verzoendag (Jom Kippoer) vasten om berouw te tonen voor
hun zonden en verantwoording af te leggen aan God, zij repeteren voor de dag dat de Messias zal
komen en de volken voor Hem zal brengen om verantwoording af te leggen voor hun zonden.

Wanneer zij het Loofhuttenfeest vieren en kleine schuilplaatsen bouwen om in te overnachten, terwijl
zij vieren dat God bij de mens woont, repeteren zij de letterlijke vervulling van de Messias die bij de
mens woont. In Zacharia 14:16 wordt ons verteld dat het Loofhuttenfeest in het Millennium jaarlijks
gevierd zal worden, om te vieren dat de Messias Koning is die vanuit Jeruzalem over de aarde
regeert.

Wat repeteerden zij met Pinksteren?

Het woord 'Pinksteren' betekent 'vijftigste' (50e). Het is de viering dat God Zijn Woord aan Mozes gaf
toen Israél 50 dagen uit Egypte was. Bij het eerste Pascha, zo wordt ons verteld, doodden zij het lam
op donderdag de 14e om 15.00 uur (letterlijk, tussen de avonden), en Egypte wilde dat ze onmiddellijk
vertrokken, dus kwamen zij vrijdag in de vroege ochtend aan in Sukkoth*, en vervolgens vrijdagnacht
in Etham*. Op zaterdagavond liet de Heer hen kamperen aan de rand van de Zee*.

*Exodus 12:6, 27. Exodus 13:20, 14:2.



Zij brachten 3 dagen door in de woestijn nadat het Pesach lam was gedood, als een type van de
Messias die 3 dagen in de dood doorbrengt.

(Donderdag 9 uur gekruisigd/dood om15 uur, vrijdag/zaterdag de hele dag. Omdat de
donderdagavond/vrijdag waarop zij het lam aten een ceremoniéle sabbat begon, en de volgende dag
de normale zaterdagsabbat was, betekent dit 2 sabbatten achter elkaar, waardoor de vrouwen niet
naar het graf konden gaan tot zondagmorgen, het feest van de eerste vruchten. Het niet begrijpen van
de 2 opeenvolgende sabbatten van het Jodendom, eeuwen geleden, zorgde ervoor dat de kerk dacht
dat Jezus op vrijdag stierf).

Terug naar Exodus

Op zaterdagavond waaide* een sterke wind en de Zee scheidde zich en de zeebodem droogde op,
waardoor Israél, door het water in de dood gedoopt, uit Egypte kwam, en zondagmorgen als een
eerste vrucht uit de dood tevoorschijn kwam, een gloednieuwe ‘'mens’, de nieuwe natie Israél. Het
leger van de vijand was dood en zij waren vrij. De vijand kon hen niet langer bedreigen. *Exodus
14:21-22

Ze reisden 47 dagen naar de voet van de berg, en bereidden zich 3 dagen* voor om voor de Heer
gebracht te worden; een totaal van 50. Op de 50ste dag gaf God Mozes de 10 Geboden. *Exodus
19:11

Toen God de 10 Geboden gaf, zegt de Midrasj, een Joods commentaar: "Toen God Zijn Woord gaf,
hoorden zij niet alleen de stem van de Heer, maar zagen zij de geluiden als golven, zoals die uit de
mond van God kwamen. Het was een vurige substantie. Elk gebod dat Zijn mond verliet reisde naar
elke Jood afzonderlijk met de vraag of ze zouden gehoorzamen."

Een andere rabbi zegt: "Gods stem zoals die werd geuit, verdeelde zich in 70 talen, zodat alle volken
het begrepen.”

Op die eerste Pinksterdag werd Gods stem verdeeld in de toenmalige 70 talen van de aarde, naast
het Hebreeuws, en gaf alle volken de 10 Geboden. Er is nu een diep besef in iedereen dat een
rustdag nodig is, en het is goed om de ouders te eren, verkeerd om Gods naam ijdel uit te spreken, te
stelen, te moorden, te liegen, overspel te plegen, of te begeren wat niet van jou is. Ook in iedereen om
de Schepper te aanbidden en geen afgoden te maken.

De commentaren op het oorspronkelijke Pinksterfeest worden bevestigd zoals blijkt uit Handelingen
2:1-12. Wij zien hoe de 120 de Heilige Geest ontvangen en vuur op hen hebben terwijl zij talen van de
aarde spreken die zij nooit hadden geleerd, in directe vervulling van de oorspronkelijke Pinksterdag.

Wij wandelen er nog steeds in

Wanneer een echtpaar op hun 'moed-dag' getrouwd is, leven zij de rest van hun huwelijk in de
vervulling van die dag. Zij hoeven hun geloften niet elk jaar op hun trouwdag opnieuw te doen, want zij
wandelen elke dag in de vervulling van die dag. Zij bezitten die dag nu en wandelen erin.

Wanneer iemand een auto of huis afbetaalt, bezit hij nu het contract. Zij hoeven geen betalingen te
blijven doen als repetitie voor de laatste betaling. Ze hebben de laatste betaling gedaan en bezitten nu
het contract, de hypotheek.

Jezus was het paaslam, dus je kunt een paasfeest houden als je wilt, maar wij wandelen in de realiteit,
het kruis is de vervulling ervan. Onze nieuwe geboorte is het bewijs dat wij blijven wandelen in de
voorziening van dat Pascha.

Hij was de eerste die uit de dood werd opgewekt volgens het feest van de eerste vruchten, en wij
wandelen nog steeds in opstandingskracht. De Heilige Geest kwam met Pinksteren, en wij wandelen
nog steeds in alles wat dat bracht - de Heilige Geest aan de mens, tongen, genezing, en meer!

En daar gaan we volgende week mee verder, tot dan, zegen,
John Fenn/wk/ak
WwWw.Ccwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com
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Hallo allemaal,

Toen ik een tiener was in de jaren zeventig, vertelde mijn moeder me over een bijeenkomst die ze had
bijgewoond. Zij maakte deel uit van een leiderschapsteam in een vrouwenbediening van verschillende
Episcopale (Anglicaanse) kerken. Ze openden de bijeenkomst met gebed terwijl ze rond een grote
tafel zaten.

Daarna vroeg één van de vrouwen een vrouw aan de andere kant van de tafel hoe zij Swabhili kende.
Ze antwoordde dat ze dat niet kende, ze bad gewoon in haar gebedstaal. De eerste vrouw vertelde
haar dat ze als dochter van een zendeling in Kenia was opgevoed en sinds haar twaalfde geen
Swabhili meer had gehoord. Ze zei dat de vrouw de Heer prees in Swahili, waarop allen zich
verheugden.

Begin jaren zestig

Een Amerikaanse christelijke zakenman werd gevraagd om te spreken op een zakenconferentie in
Tokio, georganiseerd door een christelijke zakenorganisatie. De bijeenkomst stond open voor
iedereen, en de Amerikaanse christen W.E. Deming had geholpen de industriéle capaciteit van Japan
na WO2 weer op te bouwen met behulp van principes uit de Schrift. Dus elke zakelijke bijeenkomst
waarbij het christendom een rol speelde, was aantrekkelijk voor de zakenleiders daar.

Toen de man op het punt stond te spreken, werd uitgelegd dat zijn tolk ziek was geworden en dat ze
niemand hadden om als tolk op te treden. Nogmaals, dit was in het begin van de jaren zestig, toen
Engels nog niet zo wijdverbreid was als tegenwoordig.

Hij raakte in paniek.

De gedachte om 2.000 Japanse bedrijfsleiders in het Engels toe te spreken die hem niet zouden
begrijpen, bracht hem in paniek. Onmiddellijk zei de Heer tegen hem: "Spreek gewoon in tongen".
Nerveus zijnde deed hij dat, en legde uit dat hij zou beginnen in zijn gebedstaal, maar het bleek al
snel dat het overging in wat Japans bleek te zijn. Na bijna een uur nam het af en hield de man op met
spreken. Plotseling stormden meer dan 200 Japanse zakenlieden op het podium af, en even
plotseling kwam de Heilige Geest over hen en begonnen zij in tongen te spreken.

Getuigenissen als deze zijn er in overvloed, en het is duidelijk dat net als op de dag van Pinksteren,
toen de 120 in talen spraken die zij nooit hadden geleerd maar die anderen begrepen, deze dingen
ook vandaag nog gebeuren.

Waarom tongen?

Romeinen 8:26-27 zegt in het Grieks: "Evenzo helpt de Heilige Geest onze zwakheid, want wij weten
niet hoe wij moeten bidden. Maar de Heilige Geest bemiddelt voor ons met verzuchtingen die woorden
te boven gaan."

Het Griekse woord voor 'hulp' is heel interessant. Het is 'synantilambanetai', een samengesteld woord
dat betekent 'neemt samen met ons op tegen'. Paulus zei: "De Heilige Geest neemt het samen met
ons op tegen onze zwakheid dat we niet weten hoe we moeten bidden."

Jezus legde mij tongentaal uit

Tijdens een bezoek, toen de Heer mij leerde over engelen en demonen, stelde ik een vraag die Hem
op een zijspoor bracht om te beantwoorden. Ik vroeg: "Kunnen we engelen bevelen? Sommigen
zeggen dat we dat kunnen, ze doen dat regelmatig, maar het heeft in mijn geest nooit goed
aangevoeld, dus U weet dat ik dat nooit gedaan heb." Hij antwoordde:

"Je weet niet eens hoe je moet bidden zoals het hoort! Waarom denk je dat je weet hoe je een engel
moet vertellen wat hij moet doen? Trouwens, de engelen behoren tot de Vader." Zijn opmerking over
niet weten hoe je moet bidden was een directe verwijzing naar Romeinen 8:26 en tongen, en daar
kom ik nog op terug, maar het idee dat de engelen aan de Vader toebehoren was iets nieuws voor mij.

"Ik heb daar hoofdstuk en vers voor nodig Heer." "Heb je niet gelezen in de dagen van Mijn vlees, in
de tuin, dat Ik zei dat Ik de Vader had kunnen vragen en dat Hij 12 legioenen engelen zou hebben




gestuurd? Heb je niet gelezen wat ik tegen Sardis zei, dat Ik van hen die overwinnen hun naam niet
zal uitwissen uit het boek des levens, en hen zal belijden voor de Vader en Zijn engelen? De engelen
behoren de Vader toe. Ook nu nog." (Matthelis 26:53; Openbaring 3:5)

Dus dat was het voor mij. Maar ik wilde terug naar het niet weten hoe ik moest bidden, en hoe
tongentaal een rol speelt. "Heer. Waarom tongentaal? Het is zo controversieel voor sommigen, dus
waarom hebben we zoiets als een deel van ons leven?"

Hij pauzeerde, alsof Hij Zijn woorden zorgvuldig woog. "Als je dit kunt ontvangen: Voor het grootste
deel werken we op aarde op uitnodiging. Maar behouden ons recht als Schepper.” Ik begreep dat - Hij
werd pas bij mijn leven betrokken toen mijn moeder voor mij begon te bidden, en meer nog toen ik ook
voor Jezus koos — toen ik Hem uitnodigde de controle van mijn leven over te nemen.

Toen ik vroeg om het te begrijpen, vervolgde Hij: "De aarde is aan de mens gedelegeerd, dus een
mens moet ons in zijn leven uitnodigen. Toch wil de Vader dat Zijn wil wordt gedaan op aarde, maar
de mens weet niet hoe hij moet bidden. Zijn kennis is beperkt.”

"De Vader moest een manier vinden om de beperkte kennis van de mens te omzeilen, zodat Hij zijn
onbeperkte kennis en wil in een persoon kan overbrengen, zodat die persoon het terug kan bidden
naar Hem, waardoor de cirkel rond is en het een legale transactie wordt."

"Want op die Dag zal niemand, geen enkel wezen, in staat zijn om beschuldigingen tegen ons te uiten
om te zeggen dat we niet eerlijk en rechtvaardig en juist waren in alle dingen. Alle dingen zullen
worden geopenbaard en er zal blijken dat wij in alle dingen trouw en waarachtig zijn geweest. Dus de
Vader geeft een mens een taal die hij nooit geleerd heeft, en vult die met Zijn wil en Zijn gedachten en
Zijn emotie, waardoor de mens het terug kan bidden naar Hem, en Zijn perfecte wil op aarde kan
volbrengen."”

Dit beantwoordde ZO veel - van het voelen van de emoties van de Vader of Heer in voorbede voor
iemand, tot het doen huilen of lachen van vreugde, tot het begrijpen waarom tongen zo heilzaam is,
waarom het van binnen zo goed voelt. Ik kan zeggen: "Vader, ik bid vanmorgen voor mijn zus... en ga
dan in tongen verder, wetende dat ik deze dag Zijn volmaakte wil voor haar leven bidt."

Het besef dat de aarde aan de mensheid was overgedragen verklaart waarom mensen zo wreed
kunnen zijn tegen anderen terwijl Hij niets doet. Hij staat bij miljoenen mensen door de geschiedenis
heen aan de buitenkant te kijken, die Hem nooit hebben gevraagd de leiding over hun leven over te
nemen.

Ik begreep hoe de Heer in Genesis 6:12 opmerkte dat "alle vlees zijn weg op de aarde verdorven had"
- het kwam op de familie van Noach aan, die de kennis van de Heer hadden behouden. Hij stond op
het punt om aan de buitenkant te staan, kijkend naar een planeet die Hem niet wilde. Dus begon Hij
opnieuw, met behoud van Zijn rechten als Schepper.

Opeens was er zoveel duidelijk. Daarom, als ik bid voor die voorbijrazende ambulance met
zwaailichten en loeiende sirene, ben ik misschien wel de enige in het leven van die patiént die voor
hem bidt - mijn gebed is een wettige uitnodiging om de Vader te vragen zich met zijn leven te
bemoeien - en op die dag zullen ze zien dat het wettig en juist was, zelfs als die persoon in de hel
belandt - ze zullen zien dat alle dingen juist werden gedaan.

Er is zo veel meer, maar er is hier genoeg om voor lange tijd op te kauwen, lol - ik zal hiermee
eindigen nu we het Pinksterfeest vieren, waarop alles wordt gevierd wat ik deze en vorige week heb
behandeld - en zo veel meer.

Geniet van de Heilige Geest in jouw leven! Volgende week een ander onderwerp, tot dan, zegen,
John Fenn/wk/ak
WWW.Ccwowi.org en mail me op cwowi@aol.com

WWWw.kwowi.org
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