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Hallo allemaal, 
We willen allemaal beter meebewegen met de Heer, maar voor mij helpt het begrijpen van de drie-
eenheid van God en dan de drie-eenheid van de mens, om te begrijpen hoe Hij communiceert en in 
ons vloeit.  
 
Het geeft ons ook een beeld van de richting van de Vader naar ons. Voor mij is dit de sleutel geweest 
om met de Vader te wandelen en onderscheid te maken tussen 'ben ik het of is het God? 
 
De drie-eenheid van God en mens - het is zo eenvoudig 
Vader-Geest-Zoon 
geest-ziel-lichaam 
 
Dat is de stroom - de Vader is de bron van alle goede dingen, vanuit Hem vloeit de Heilige Geest, 
naar de Zoon. Wij zijn naar Zijn beeld en gelijkenis, dus wij stromen van onze geest naar onze ziel, 
naar ons lichaam.  
 
Jezus zei in Johannes 4:24 dat de Vader een geest is. Hij IS een geest, maar we hebben moeite om 
zo over Hem te denken omdat we aan een geest denken als een wolk, een damp, een geest. En in die 
termen zeggen we 'God is overal'. Dat draagt bij aan het idee dat Hij een soort wolk of nevel in de 
ruimte is. Fout.  
 
De Vader wordt in de hele Openbaring 4 gezien, toen de apostel naar de hemel werd gebracht, en 
voor Hem stond. Hij is heel solide, hoewel een geest.  
 
Johannes ziet de Vader op Zijn troon met een regenboog erboven en een heldere vloer ervoor. Er zijn 
cherubijnen met meerdere vleugels die 'heilig, heilig, heilig' om Hem heen roepen. Het is naar Hem 
dat in 5:7 de Leeuw van de stam van Juda, degene die gedood was maar eeuwig leeft, komt en 'het 
boek neemt uit de rechterhand van Hem die op de troon zit' (als je in de Geest bent kun je de Vader 
zien, maar in het vlees kan geen mens Hem zien en leven, het menselijk lichaam zou vernietigd 
worden vanwege Zijn puurheid). 
 
In Daniël 7:9-13 krijgt Daniël een voorproefje van wat Johannes in de Openbaring zag. Daniël 
beschrijft de Oude van dagen op zijn troon, zijn witte golvende haar, tot wie de Mensenzoon komt om 
een koninkrijk te ontvangen waaraan geen einde zal komen.  
 
De Vader is een geest. Toch is Hij solide. Hij wordt altijd gezien als gezeten op een troon. (Zie ook 
Exodus 24:7-11, Ezechiël 1) Dus we moeten ons denken vernieuwen tot het feit dat Hij, hoewel geest, 
vast is, op een troon zit, en dat dit ergens is, een vaste plaats die de hemel wordt genoemd, in dat rijk. 
 
Hoe kan God overal zijn? 
De verzen die de Vader laten zien als de bron van alle goede dingen, zijn te talrijk om hier in detail te 
behandelen, maar een paar zijn het vermelden waard.  
 
Jakobus 1:16-18 wordt ons verteld dat we ons niet moeten vergissen, elke goede en volmaakte gave 
komt van de Vader. In Hebreeën 12:9 is Hij de Vader der geesten, en Efeziërs 1 verteld ons dat de 
Vader het offer van Jezus heeft gebruikt om ons tot Zich te nemen, enzovoort .In 1Corintiërs 15:27-28 
wordt ons verteld dat wanneer de Vader alles onder de voeten van Jezus heeft gebracht, Jezus alles 
zal teruggeven aan de Vader zodat Hij alles in allen zal zijn.  
 
Als de Vader op Zijn troon zit zoals in Openbaring 4, Daniël 7, Ezechiël 1 enzovoort, hoe kan Hij dan 
overal zijn? Als Hij op een troon zit, is Hij gebonden aan één plek. 
 
Laat me je dit vragen  
Op dit moment ben je fysiek ergens, misschien zit je thuis. Maar als ik je vraag om even stil te staan 
en terug te denken aan een favoriete jeugdherinnering, dan kun je daar in gedachten naartoe gaan. Je 
bent mentaal terug in de tijd. Als ik je vraag om na te denken over wat je morgen gaat doen, kun je 
vooruitdenken over je activiteiten. Je doet dat allemaal terwijl je thuis zit en dit leest. 



 
Jezus zei in Johannes 15:26 dat de Heilige Geest 'voortkomt' uit de Vader. De Heilige Geest vloeit 
voort uit de Vader. De Heilige Geest verhoudt zich tot en functioneert daarom als de ziel van de 
Vader. Het verstand, de wil, de humor. Door Zijn Geest, die functioneert als Zijn verstand, is Hij overal, 
ziet Hij alles, weet Hij alles – dat allemaal terwijl Hij op Zijn troon in de hemel zit. Hij is overal 
aanwezig, dus terwijl Hij op die troon zit door de Heilige Geest, die functioneert als Zijn ziel, ziet Hij 
ook verleden en toekomst.  
 
We kunnen de Vader dus niet scheiden van Zijn Geest. Vader en Geest zijn één. Op dezelfde manier 
zijn onze geest en ziel één. Niemand kan onze geest en ziel van elkaar scheiden. 
 
Hebreeën 4:12-13  
Hebreeën 4:12-13 vertelt ons dat de Persoon van het Woord, geen inkt op een bladzijde, maar het 
levende Woord, scherper is dan elk zwaard, dat ziel en geest, gewrichten en merg van elkaar scheidt 
en onze gedachten en intenties van het hart bekritiseert.  
 
Dus hier in Hebreeën 4:12 hebben we het hart van de mens, dat bestaat uit geest en ziel. Soms zal 
een vers de nadruk leggen op de geest, soms zal een vers de nadruk leggen op de ziel en soms zal 
een vers zich richten op zowel de ziel als de geest die samen het hart van de mens vormen.  
 
Let op de grammatica. De eerste van elk identificeert de functie. De ziel en geest, gewrichten en merg, 
gedachten en bedoelingen van het hart. De ziel functioneert als een gewricht tussen geest en lichaam, 
het is de plaats van gedachten. De geest heeft betrekking op het merg, de kern van ons allemaal, 
waar bloed wordt gemaakt, en het is de plek van onze intenties.  
 
Dit is hetzelfde bij God. De Vader is een geest, de bron van leven en de diepste intenties. De Heilige 
Geest functioneert als een verbinding tussen de Vader en de Zoon (lichaam), en de Heilige Geest 
draagt de gedachten van de Vader. Hij functioneert als de ziel, en omdat we als God gemaakt zijn, 
functioneert onze ziel als de verbinding tussen ons lichaam en onze geest. Het is als het middelpunt 
van een wipwap. 
 
In Johannes 16:13 wordt ons verteld dat de Heilige Geest "niet uit zichzelf spreekt, maar alleen wat Hij 
hoort". In 1Corintiërs 2:10-11 wordt ons verteld dat de Heilige Geest het hart van de Vader doorzoekt 
om te zien wat Hij voor ons heeft voorbereid. Op dezelfde manier doorzoekt onze ziel ons hart (geest) 
voor onze diepste bedoelingen en doel.   
 
De Vader heeft betrekking op onze geest, de Heilige Geest functioneert als de ziel van de Vader en 
Jezus is het lichaam. Wij zijn naar Zijn beeld geschapen, dus onze drie-eenheid is hetzelfde: we 
stromen van onze geest naar onze ziel naar ons lichaam.  
 
Dat is allemaal behoorlijk uitdagend als je voor het eerst over deze dingen nadenkt. Volgende week 
zullen we kijken naar deze stroom van de Vader door Zijn Geest naar Zijn Zoon – van geest naar ziel 
naar lichaam. We zijn naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis gemaakt. 
 
Omdat velen geworsteld hebben met de drie-enige God, hoeven we niet verder te kijken dan onszelf. 
Als we de stroom van onze geest naar onze ziel en naar ons lichaam begrijpen, wordt het gemakkelijk 
om met de Vader mee te stromen. 
Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
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Gods drie-eenheid onze drie-eenheid, 2 van 2 
 
Hallo allemaal, 
Vorige week deelde ik hoe de drie-eenheid van de mens gemaakt is naar het evenbeeld van de drie-
eenheid van God. 
Ik vertelde hoe wij geest en ziel en lichaam zijn, dus God is net zo. De Vader is een geest, de Heilige 
Geest functioneert als de ziel en Jezus functioneert als Zijn lichaam.  



 
Daarom zijn er geen gebeden tot de Heilige Geest in het Nieuwe Testament.  
Ik weet dat dit de theologie van sommigen verstoort, maar de waarheid is dat de Heilige Geest alleen 
luistert (omdat Hij de ziel is) naar wat het hart van de Vader (geest) voor ons heeft voorbereid.  
 
Bekijk het eens van een andere kant: de Vader zit op Zijn troon in de hemel. Jezus is opgevaren naar 
de hemel. De enige die vandaag de dag op aarde dienst doet, is de Heilige Geest. Waarom? Omdat 
de Vader vanuit Zichzelf door de Geest naar het lichaam (van Christus) stroomt.  
 
We bidden niet tot de Heilige Geest. Jezus zei in het Onze Vader dat we de Vader moeten vragen. In 
Johannes 16:23 zei Jezus over de dag dat Hij van ons weg is: "Op die dag zult u mij niets vragen. 
Jullie zullen de Vader vragen en Hij zal het jullie geven."  
 
1Corintiërs 2:10-12 vertelt ons dat de Heilige Geest de Vader 'doorzoekt' naar wat Hij voor ons heeft, 
en er staat: "...wij hebben de Geest, zodat wij kunnen weten wat de Vader voor ons bereid heeft."  
 
Dat plaatst de Heilige Geest precies in het midden tussen de Vader God en het lichaam (de Heer 
Jezus, het lichaam van Christus). Je ziel zit tussen je geest en je lichaam in. Soms luister je naar je 
lichaam - ik heb honger, ik heb dorst, ik ben slaperig - en soms luister je naar je geest: "Ik heb 
aanbidding nodig", "Ik voel in mijn geest dat deze baan niet voor mij is", "Ik heb honger naar het 
Woord". 
 
Je ziel is in het midden, net zoals de Heilige Geest in het midden is. Van de aarde naar de hemel 
brengt Hij onze gebeden naar het hart van de Vader en van de hemel naar de aarde brengt Hij de 
antwoorden of het antwoord naar ons. geest-ziel-lichaam, lichaam-ziel-geest. 
 
Dus dan vragen mensen: Is het verkeerd om tot de Heilige Geest te bidden om dingen te vragen? Wat 
zei Jezus? Kijk naar de gebeden in Handelingen en de brieven - de apostelen geloofden en 
gehoorzaamden Jezus en baden tot de Vader. Soms vragen mensen mij waarom hun gebeden geen 
effect hebben, en als ik naar hen luister of hen vraag, dan merk ik dat ze de Heilige Geest of Jezus, 
om dingen vragen - dat is directe ongehoorzaamheid aan Jezus en de praktijk van het Nieuwe 
Testament. 
 
Dus moeten ze beslissen of ze hun theologie willen veranderen naar wat Jezus en het Woord feitelijk 
zeggen en wat de auteurs van het NT praktiseerden, of doorgaan met hun door mensen gemaakte 
theologie en de Heilige Geest om dingen vragen, waardoor ze ineffectief blijven in hun gebedsleven. 
Hij draagt slechts de boodschappen en zoekt bij de Vader naar wat Hij heeft, zo zegt (opnieuw) 
1Corintiërs 2:9-12. 
 
Maar laten we verder gaan met de stroom uit de hemel. Wij zijn echt het lichaam van Christus.  
Ik deelde hoe niemand de Vader van Zijn Geest kan scheiden, net zoals niemand onze geest en ziel 
kan scheiden. In de hemel zijn mensen geest en ziel.  
 
Ze zien er nog hetzelfde uit, maar zonder de tijd en de verwoestingen van de aarde.  Ze hebben al 
hun zintuigen, maar ze zijn geest en ziel, zonder hun verloste lichaam. Paulus schrijft in Romeinen 
8:22-23 dat we wachten op de 'verlossing van het lichaam'. Op een dag zullen we dat verheerlijkte 
lichaam hebben, gemaakt van hemels materiaal, zonder zonde en met de natuur van God. Ons 
lichaam van vandaag heeft de aardse natuur en wil zondigen, maar in 1Corintiërs 15:39-49 wordt ons 
een lichaam van hemels materiaal beloofd dat alleen rechtschapenheid wil. 
 
Laten we vandaag die stroom in meer detail bekijken 
Openbaring 22:1: "En Hij toonde mij een zuivere rivier van levenswater, helder als kristal, die uit de 
troon van God (Vader) stroomt...". 
 
De levensrivier stroomt, ontspringt van de Vader. Waar stroomt hij naartoe?  
 
In Johannes 7:38-39 zei Jezus: "Wie in mij gelooft, uit zijn binnenste zullen rivieren van Levend water 
stromen (dit sprak Hij over de Geest die gegeven zou worden aan hen die in Hem geloven)." 
 



De stroom verlaat de Vader, Johannes identificeert de rivier als de Geest, en het stroomt in onze 
geest (wij zijn het lichaam van Christus.) Als we bidden, vertakt deze rivier zich in rivieren van leven, 
die stromen om leven te geven aan alles waarvoor we bidden. Van de Vader door de Geest naar het 
lichaam van Christus. Geest-ziel-lichaam. 
 
Ik heb wel 10 verschillende talen gehad toen ik over een periode van 2 uur voor verschillende mensen 
en situaties in tongentaal bad. Elk van deze talen is een rivier van leven die dat specifieke probleem 
besproeit. De levensrivier die van de Vader stroomt, stroomt door de Heilige Geest in onze geest en 
dan bidden we dat Leven uit om al deze dingen in ons leven en voor degenen voor wie we bidden, 
van water te voorzien. geest-ziel-lichaam tot geest-ziel-lichaam. 
 
We zien deze zelfde stroom in Mattheüs 3:16-17: 
"...en Jezus kwam omhoog uit het water en hij (Johannes de Doper) zag de Geest op Hem 
neerdalen...en een stem uit de hemel zei: 'Dit is mijn Zoon...'"Let op, de Vader uit de hemel sprak 
terwijl de Geest naar Jezus stroomde. Vader-Geest-Jezus. geest-ziel-lichaam 
 
Jezus zei in Johannes 5:19 dat Hij alleen deed wat Hij de Vader zag doen - dus de Vader deed 
dingen, Jezus zag door de Geest wat Hij doet en deed het toen. Dezelfde stroom, Vader-Geest-Jezus. 
geest-ziel-lichaam 
 
Wij zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, dus we zijn geschapen om op dezelfde manier te 
functioneren.  
 
Vader-Geest-Zoon, geest-ziel-lichaam. In 1Thessalonicenzen 5:23 schrijft Paulus: "Moge uw hele 
geest en ziel en lichaam onberispelijk bewaard blijken te zijn bij de komst van onze Heer Jezus 
Christus."  
 
De stroom voor ons is dan: van geest naar onze ziel en dan weer naar buiten, naar ons lichaam, 
geest-ziel-lichaam. Daarom is tongen zo vervullend, zo verheffend. De Vader zendt Zijn wil door de 
Geest naar onze geest (wij zijn het lichaam van Christus), dan vanuit onze ziel naar ons lichaam. 
Bidden in tongen betrekt onze geest en ziel en lichaam in die exacte stroom. We zijn één met Hem. 
Van Vader naar Geest naar lichaam, die in onze geest naar onze ziel en uit ons lichaam stroomt. Wij 
zijn één in Hem, Hij is één in ons. Eén stroom. 
 
Velen zullen vertellen hoe vervullend het is om op andere manieren vanuit geest-ziel-lichaam te 
stromen. Enkele voorbeelden zijn een bezoek aan een vriend en plotseling heb je iets in je geest voor 
hem of haar. Je denken herkent iets in je geest, een idee, wat wijsheid, en je ziel grijpt het en uit je 
mond stroomt het naar je vriend toe. Het voelt zo goed, want je hebt net gefunctioneerd zoals het 
bedoeld is: van geest naar ziel naar lichaam.  
 
Een ander voorbeeld is aanbidding. Je zingt in tongen vanuit je geest naar je ziel, die gericht is op 
gedachten aan de Heer, en uit je mond stroomt de aanbidding: geest-ziel-lichaam. Het is vervullend 
omdat we in alle 3 de delen functioneren.  
 
Volgende week ga ik meer delen over wat de Vader en Heer me hierover hebben geleerd, in het 
bijzonder hoe Hij in Zijn emoties naar ons toe vloeit. Deze laatste 2 weken zijn voor sommigen een 
uitdaging geweest. Lees Openbaring hoofdstuk 4 en 5 om de Vader op Zijn troon te zien. Lees Daniël 
7 om de Vader als de Oude van Dagen te zien. De Vader zit nog steeds op Zijn troon, maar Hij is 
overal aanwezig door de Heilige Geest, die functioneert als Zijn ziel, Zijn denken. De Geest zoals 
Jezus zei, 'komt voort' uit de Vader, net zoals onze ziel voortkomt uit onze geest. 
 
Er is nog zoveel meer, volgende week, de emoties van de Vader... tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
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