
Mental illness and the last days, 1 of 4. Enticing 
Mentale ziekte en de laatste dagen, 1 van 4. Verleiding  
 
Hallo allemaal, 
Ik ben al heel lang nieuwsgierig naar waar de chemische en elektrische systemen van de hersenen 
ophouden en het demonische begint. Deze serie gaat over dat punt waar menselijke gedachten en 
emoties ophouden en het demonische begint, en de denkprocessen die leiden tot emotionele en 
mentale ziekten.  
 
Emotionele en mentale ziekten worden genoemd als een van de tekenen van de laatste dagen, 
hoewel de schrijvers niet onze moderne termen gebruiken - maar ze beschrijven het perfect.  
 
Bi-polair?  
Koning Saul, die Gods instructies te vaak had verworpen en van God te horen had gekregen dat zijn 
familielijn niet op de troon zou blijven, had aanvallen van onvoorspelbare woede. Vandaag de dag 
stellen we misschien een diagnose en schrijven we medicatie voor om zijn stemmingen te stabiliseren, 
maar de Bijbel zegt dat er ook een demon bij betrokken was.  
 
In 1Samuël 18:8-12 wordt Saul jaloers wanneer het volk David eer geeft voor het doden van Goliath. 
Saul is jaloers en boos. Nadat David voor hem had gezongen, gooide Saul een speer naar hem om te 
proberen hem te doden. Hoe zou je het noemen om in één seconde van kalmte naar woede te gaan? 
Bi-polair? Intermitterende explosieve stoornis? (Woede die niet in verhouding staat tot de situatie, 
zoals verkeerswoede) 
 
Waarom was er in dit geval een demonische geest bij betrokken en hoe raakte de geest betrokken? 
Saul opende duidelijk de deur door jaloezie en woede, maar op welk moment raakte er een demon bij 
betrokken? 
 
Fundamentele Bijbeluitleg: 
De King James en de meeste andere versies zeggen in vers 10 dat 'een boze geest van de Heer' over 
Saul kwam, hoewel het Hebreeuws in toegelaten werkwoord staat geschreven in plaats van de 
causatieve. Sommige vertalingen zeggen dat Saul 'profeteerde' hoewel het Hebreeuws het niet heeft 
over goddelijk profeteren; ik houd van de Herziene Versie waarin staat dat Saul 'raaskalde' onder 
invloed van de demon - hij werd gek en praatte onzin, is één manier om dit passage te begrijpen.   
 
Daarnaast is een fundamentele regel voor Bijbeluitleg dat we het OT begrijpen door de ogen van het 
Nieuwe Testament. Dat betekent dus, omdat Jakobus 1:13 zegt dat God niemand verzoekt, beproeft 
of test met kwaad, we de foute vertaling afdoen voor wat het is - een foute vertaling. Er zijn veel 
andere OT-passages die overeenkomen met Jakobus 1:13, zoals Job 37:23 'de Almachtige kwelt niet' 
en heel Ezechiël 18.  
 
Dit presenteert de jaloezie van Saul en de emotionele ellende die het veroorzaakte, met woede, als 
het openen van de deur voor een geest. God stond het toe omdat Saul het wandelen met God had 
verlaten. 
 
Waar ontmoeten Sauls emoties van jaloezie en woede het demonische?  
In Jakobus 1:2 schrijft hij voor ons dat we 'het als vreugde moeten beschouwen als je in 
beproevingen, testen en verzoekingen valt (struikelt).(Volgens het Griekse woord dat hier wordt 
gebruikt). . 
 
Vreugde is een vrucht van de geest/Geest, dus hij zegt niet dat je blij moet zijn, hij zegt dat je met de 
Heer moet wandelen en Zijn vreugde uit je geest moet laten stromen terwijl je beproevingen, testen en 
verzoekingen doorstaat. Vervolgens moedigt hij ons aan om ons op de Heer te richten en niet 
dubbelzinnig te zijn terwijl we Zijn wijsheid zoeken. 
 
Dan in vers 13 wil hij dat het volkomen duidelijk is waar die beproevingen, testen en verzoekingen 
vandaan komen: "Laat niemand zeggen wanneer hij verzocht, beproefd wordt, dat God het hem 
aandoet. Want God wordt niet beproefd, met kwaad, noch beproeft of verleidt Hij iemand met kwaad." 
 



(Als je dat begrijpt, gecombineerd met het feit dat Jezus de fysieke uitdrukking van de Vader is, dan 
begrijp je het Oude Testament door de ogen van het Nieuwe en dan wordt alles duidelijk). 
 
Hier ontmoeten de gedachten en het demonische elkaar 
"Maar iedereen wordt door zijn eigen verlangens/sterke begeerte/lust meegesleept en verleid. 
Wanneer dan de begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En wanneer de zonde compleet is (Letterlijk, 
volgroeid, gerijpt), brengt ze de dood voort (voltooit, eindigt in)."  
 
DAT is waar het verlangen naar zonde - lust betekent elk verlangen naar zonde - en verleiding 
samenkomen om zonde in iemands leven te verwekken. 
 
Dit is wat de demon doet 
Het verlangen naar zonde zit in ieder van ons. De verlokking is het demonische. Het woord 'verleiden' 
is hier 'deleazo', van 'delear' dat 'lokken' (een val) betekent. In het gebruik in de eerste eeuw 
betekende het "een slachtoffer in een morele val lokken of lokken door zijn eigen egoïstische 
impulsen".  
 
De situatie met koning Saul was dat hij lafhartig weigerde om het op te nemen tegen Goliath, maar 
hem liet verslaan door een herdersjongen. De eer en de bewondering van het volk waar hij naar 
hunkerde gingen naar David. Hij was boos, misschien eerst op zichzelf, en richtte zich toen op David.  
 
Door te weigeren om 'zijn hart op orde te brengen' toen de emoties en gedachten van jaloezie en 
woede voor het eerst opkwamen, gaf hij eraan toe, wat de deur opende voor het demonische. 
Wanneer begeerte en verlokking zwanger worden, schrijft Jakobus, dan verwekt het zonde.   
 
De grammatica geeft aan dat die zonde wordt gebaard na een draagtijd, zoals een zwangerschap. Als 
de zonde volledig is uitgedragen, zal deze de dood voortbrengen - de letterlijke dood, of de dood van 
een relatie, huwelijk, baan of leven. Het eindresultaat van zonde is de dood, in elk van zijn vele 
vormen.  
 
Maar voordat de zonde in de openbaarheid komt, ontwikkelen de lust en de verleiding zich in iemands 
geest en verbeelding. Dat is de draagtijd, zouden we kunnen zeggen, wanneer het verlangen om te 
zondigen samenkomt met de demonische verlokkingen, wat resulteert in een werveling van gedachten 
en gevoelens.  
 
Dit is waar Kaïn mee te maken kreeg in Genesis 4:3-16.  
Verzen 3-4 vertellen ons dat Abel een bloedoffer bracht, nadat hij van zijn ouders had geleerd hoe de 
Here God het eerste bloedoffer had gemaakt en zijn ouders bekleedde om hun onrechtvaardigheid te 
bedekken. Abel was rechtvaardig en accepteerde de manier van de Heer om een bloedoffer te 
brengen om zonden te bedekken.  
 
Kaïn deed dat niet. Uit eigen kracht offerde Kaïn groenten als een offer, in plaats van zich te 
onderwerpen aan het rechtmatige bloedoffer.Toen zijn woede nog steeds in zijn hart was, zei de Here 
God in vers 6-7: "Waarom ben je boos?" (Geen antwoord). De Heer probeerde Kaïn te laten 
afrekenen met zijn gevoelens en gedachten van boosheid. De eerste stap is waarom ben je boos (Het 
is zonder reden). 
 
"Waarom is je uitdrukking veranderd?" (Geen antwoord) "Als je goed doet, wordt het dan niet 
geaccepteerd?"(Geen antwoord, en zelfs hier biedt de Heer hem een kans om het juiste te doen met 
de belofte dat zijn juiste offer aanvaard zal worden). Als je niet goed doet, staat de zonde voor de deur 
die je wil overmeesteren. Maar je moet het de baas worden."(Geen antwoord) Vier vragen die de Heer 
aan Kaïn stelde in een poging om hem met zijn gevoelens te laten omgaan - maar in plaats daarvan 
bleef Kaïn die gedachten denken en die gevoelens voelen.  
 
 Dingen zijn niet veranderd - het proces is voor ons hetzelfde. De hele tijd probeerde de Heer Kaïn te 
behoeden voor de gevolgen van zijn onterechte woede. Door bij zijn woede stil te blijven staan, 
ontwikkelden zijn gedachten zich tot moord. De zonde maakte zich van hem meester in plaats van dat 
hij leerde om zijn gedachten, emoties en woede te beheersen.  
 



Koning Saul en Kaïn hadden met hun emoties en gedachten moeten afrekenen en ze niet uit de hand 
moeten laten lopen. In onze wereld zien we meer dan ooit mensen die niet geleerd hebben om dingen 
te verwerken en te overdenken. Gezond verstand is niet meer gewoon.  
 
De popcultuur zit vol met mensen die praten over wat er maar in hun hoofd opkomt en als ze het 
voelen, dan is dat gevoel voor hen de waarheid. Als een cultuur accepteert wat hen wordt 
voorgeschoteld, of het nu gaat om lust, morele kwesties of politieke verklaringen, zonder er goed over 
na te denken, dan zitten we met een epidemie van emotionele en mentale ziekten.  
 
Het is die verwerking van gedachten, waarbij sommige gedachten gevangen worden genomen in de 
gehoorzaamheid van Christus en we andere negeren, die ons in staat stelt wijze beslissingen te 
nemen, logisch na te denken, ondersteund door sterke morele overtuigingen die leiden tot een 
succesvol leven. 
 
De volgende keer meer over die processen. 
Tot dan, zegen, 
John Fenn/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 

Mental illness and the last days, 2 of 4 
Mentale ziekte en de laatste dagen, 2 van 4 
 
Hallo allemaal, 
De schrijvers van de Bijbel gebruikten geen moderne termen als 'mentale ziekte' of 'emotionele ziekte'. 
Als we echter definiëren wat een emotionele en mentale ziekte is, dan kunnen we op zoek gaan naar 
deze symptomen en talloze voorbeelden daarvan in de Bijbel vinden. 
 
Een goede geestelijke en emotionele gezondheid heeft 3 hoofdkenmerken:  
Productieve activiteiten zoals werk, school en zorg. Ten tweede gezonde relaties en ten derde het 
vermogen om te veranderen en om te gaan met tegenslagen. 
 
Een mentale of emotionele ziekte heeft te maken met significante afwijkingen van deze drie, in 
denken, emoties of gedrag. Ik heb statistieken gezien die zeggen dat ongeveer 20% van de 
Amerikanen een vorm van emotionele of mentale ziekte heeft.  
 
Mentale en emotionele ziekten hebben te maken met een verstoring van iemands emoties, 
persoonlijkheid of denken waardoor het normale functioneren in het leven wordt belemmerd. Het is 
een disfunctie van normaal denken, voelen, stemming, gedrag en persoonlijke interacties. (Merriam-
Webster woordenboek)  
 
Misschien is het niet verrassend dat sommige van deze symptomen worden beschreven als één van 
de tekenen wanneer de tijd van de Heer nadert. We kijken naar het verband tussen gedachten en 
gevoelens en het demonische. 
 
2Timoteüs 3:1 zegt dat in de laatste dagen...  
...sommige tekenen emotionele en mentale ziektes zullen zijn, zonder die woorden te gebruiken. 
Symptomen zijn onder andere: Liefhebbers van zichzelf, leugenaars, valse beschuldigers, geen 
zelfbeheersing, gewelddadig, verachtend naar het goede en mensen die goed zijn, seksuele 
perversie, ondankbaar en opzettelijk onheilig.  
 
En in vers 4: "woest, verraders, gewelddadig". Ook: "in zichzelf gekeerd.".In vers 7: "Altijd lerend, 
maar nooit in staat om tot kennis van de waarheid te komen." Dit zijn de intellectueel oneerlijken, die 
wanneer ze met feiten worden geconfronteerd, als een manier van leven weigeren toe te geven 'ik had 
het mis'. Meestal zijn hun vrienden te vinden op sociale media, omdat deze onbalans hen niet in staat 
stelt om succesvol te zijn in hechte interpersoonlijke relaties, zoals een huwelijk of echte, persoonlijke 
vrienden.   
 
Ik wil het volgende zeggen  
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Het Griekse woord 'in zichzelf gewikkeld, gekeerd' is 'tuphoo', waar we 'tyfoon' vandaan halen, zoals 
orkanen in de Stille Oceaan worden genoemd. Het Griekse woord betekent 'zich in rook hullen', wat 
betekent dat deze persoon een rookgordijn om zich heen laat wervelen, een persona, en hij waait in 
en uit als een storm. Dat beschrijft trots en narcisme, het leven draait helemaal om hen.  
 
Het woord in vers 4 dat in sommige versies vertaald wordt als 'verraders' of 'woest' is 'prodotai', wat 
betekent iemand tot overgave drijven. Sommige Bijbelversies vertalen het als 'verraderlijk', waarmee 
ze de betekenis proberen te benadrukken dat deze mensen niet opgeven totdat je je overgeeft, als 
onderdeel van hun verraad. 
 
In 1Timoteüs 4:1-3 schrijft Paulus dat in de laatste dagen 'verleidende geesten en leringen van 
demonen' sommigen van het geloof zullen doen afwijken. Hij zegt dat ze leugens zullen spreken terwijl 
ze huichelaars zijn omdat hun geweten geschroeid is.  
 
Het Griekse woord voor 'verleidende geesten' is 'planois'.  
Het is 'planois' en betekent een 'zwervende bedrieger', dus verleider, wat een proces van verleiden 
betekent. Het is een geleidelijke verleiding totdat de persoon wakker wordt nadat hij gebruikt is en zich 
afvraagt: "Hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren? Ze werden geestelijk verleid als onderdeel van een 
proces van misleiding en ongezonde leer, emoties en gedachten.  
 
Hij zegt dat hun geweten 'geschroeid' is, wat precies is wat het Grieks zegt - ze voelen niet meer, zijn 
niet meer in staat om gevoelig te zijn voor de Heilige Geest omdat ze zijn afgeweken van de Waarheid 
en het evenwicht dat de Geest van de Waarheid in iemands leven brengt.  
 
De weg van onevenwichtigheid inslaan 
In 2Corintiërs 1:8-11 deelt Paulus hoe hij tot volledige hopeloosheid kwam, in diepe wanhoop over het 
leven, en hoe hij uit zijn depressie en gemoedstoestand kwam.  
 
Het eerste wat hij zegt in v8 is: "Ik wil niet dat jullie niet op de hoogte zijn van de moeilijkheden die we 
in Azië (het moderne zuid-centraal Turkije) hebben meegemaakt." 
 
Dit wordt vaak over het hoofd gezien, dat Paulus wil dat mensen weten wat ze hebben meegemaakt. 
Hij zegt dit in de openingsverzen van zijn brief, wat betekent dat het voor hem heel belangrijk was om 
hen te informeren over wat ze net hadden meegemaakt. 
 
Mensen laten weten wat we meemaken... 
of hebben meegemaakt, is de sleutel tot het herstel van mentale en emotionele gezondheid. 
Depressie heeft de neiging om iemand in zichzelf te laten keren en dingen voor zichzelf te houden. Als 
iemand zelfmoord pleegt, zijn de naasten vaak geschokt als ze ontdekken dat die persoon al geruime 
tijd van plan was om zich van het leven te beroven, vaak met goed geplande stappen om zover te 
komen. 
 
De vraag: "Waarom hebben ze niemand laten weten dat ze zo dachten?" is een veel voorkomende 
vraag. Hier zien we een gezonde eigenschap - Paulus wil dat ze weten, en heel gedetailleerd zoals 
we binnenkort zullen zien, wat hij doormaakte. 
 
De meeste vertalingen schrijven dit gedeelte van v8: "moeilijkheden die we doormaakten" of "kwelling 
die we doormaakten".Het Griekse woord voor 'moeite' is 'thlipsis' en betekent 'grote druk'. In Paulus' 
tijd werd het gebruikt om het gevoel van omsingeld zijn te beschrijven, zonder ontsnapping, een 
vernauwing van het leven om iemand heen, tot het punt dat ze geen uitweg meer zagen. Opgesloten, 
ingesnoerd, wat leidt tot hopeloosheid. 
 
Paulus vervolgt:"...hoe wij buiten onze macht volkomen en buitensporig bezwaard waren, zodat wij 
aan het leven wanhoopten."  
 
De term die Paulus gebruikt om zijn emoties en gedachten te beschrijven, van het 'bezwaard zijn' en 
'buiten onze macht', is die van olijven die worden geplet door een groot gewicht, zodat hun olie, hun 
levenssappen eruit worden geperst. Dit beschrijft iemand die wanhopig is, zonder hoop en die zich 
helemaal alleen voelt.  
 



Het woord 'kracht' is correct, een vorm van 'dunamis', waar we dynamiet vandaan halen - macht. 
Paulus had geen kracht om uit de situatie te komen. Het gaat hier niet om een gebrek aan 
persoonlijke kracht, maar om een gebrek aan kracht om de situatie te veranderen. Hij zat gevangen 
zonder de mogelijkheid om zijn leven te veranderen. 
 
Wanneer hij zegt 'bovenmatig buiten onze macht', is het woord 'excessively' hyperbool, wat betekent 
dat hij het gevoel had dat niemand anders ooit had meegemaakt wat hij meemaakte. Het betekent 
letterlijk 'een worp die anderen te boven gaat'.  
 
Tegenwoordig gebruiken we het woord 'hyperbool', wat hetzelfde woord is, maar in onze tijd anders 
wordt gebruikt. Tegenwoordig betekent het overdreven en wordt het verworpen. We zeggen dat een 
persoon 'hyper' is, wat betekent dat hij super actief of opgewonden is dan nodig is of zou moeten zijn. 
Een politicus kan overdreven uitdrukkingen gebruiken om een punt te maken, die zo extreem zijn dat 
ze hyperbool worden genoemd en worden afgedaan als overdrijvingen. 
 
In Paulus' tijd betekende het dat hij leed onder een druk die niemand kon begrijpen, zo ver boven 
anderen dat alleen hij het kon begrijpen - dat was zijn gemoedstoestand op dat moment. Goed of fout 
is niet van belang, hij schrijft transparant over hoe hij zich op dat moment voelde: Dat wat hij 
meemaakte groter was dan wie dan ook kon begrijpen - dat zijn ongezonde gedachten en emoties.  
 
Zijn levenssappen werden uit hem geperst. Hij voelde zich omringd door omstandigheden. Hij zag de 
dood als de enige uitweg. Er is geen enkele aanwijzing dat er een demon bij betrokken was, dit was 
gewoon wat Paulus op dat moment voelde en dacht. Gelukkig schrijft hij verder en vertelt hij hoe hij 
eruit is gekomen.   
 
Volgende week vertel ik hoe hij herstelde en daarna nog 10 jaar leefde waarin hij het grootste deel 
van het Nieuwe Testament schreef. We zullen ook kijken waar het demonische iemands gedachten en 
gevoelens binnendringt.  
Tot dan,  
zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
Mental illness and the last days, Controlling emotions, 3 of 6   
Mentale ziekte en de laatste dagen, emoties beheersen, 3 van 6   
 
Hallo allemaal, 
We verlieten Paulus in 2Corintiërs 1, schrijvend over zijn gevoelens. Hij schreef over een recente 
periode waarin hij geen uitweg meer zag, waarin zijn levenssappen uit hem werden geperst. Hij wilde 
dat zijn vrienden in Corinthe wisten dat hij zich zo onder druk gezet en hopeloos had gevoeld. Hij was 
er emotioneel en mentaal niet goed aan toe. 
 
Je gevoelens beheersen 
Hij maakte zijn punt af in vers 9: "We hadden het gevoel dat we een doodvonnis hadden gekregen en 
dachten dat we zouden sterven. Dit (mocht) gebeuren zodat we niet op onszelf zouden vertrouwen, 
maar op God (Vader), degene die de doden opwekt."  
 
Hij gaf God niet de schuld dat Hij de vervolging toeliet, want vervolging hoorde bij de roeping van zijn 
leven. Vervolging is toegestaan zoals het was in het leven van Jezus. Zoals Jezus zei in Marcus 
13:13: "Je zult door allen gehaat worden vanwege Mij".  
 
Paulus maakte de keuze om zijn omstandigheden te zien als een leermoment, zodat hij kon besluiten 
om te vertrouwen op Degene die de doden opwekt. Ook wij moeten die keuze maken, om alles wat 
het leven of de duivel ons toewerpt te gebruiken als een leermoment, een stap naar grotere 
volwassenheid.  
 
Paulus had te maken met intense vervolging die allemaal had kunnen verdwijnen als hij Jezus had 
afgezworen. Als hij had gezegd dat hij geen christen was, dat hij zou terugkeren naar zijn Joodse 
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wortels, dan zou zijn leven zijn teruggekeerd naar dat van elke normale Joodse man in het Romeinse 
Rijk van de eerste eeuw.  
 
Paul maakte een keuze  
Een keuze om controle te krijgen over zijn gevoelens en gedachten, en hij begon zichzelf te vertellen 
wat hij zou voelen en wat hij zou denken. Toen hij besloot om te vertrouwen op de Vader die Jezus al 
uit de dood had opgewekt en bij wie hij wist dat hij in de hemel zou zijn, begon hij aan de weg naar 
emotionele gezondheid. 
 
De cultuur bevordert doelbewust leven op gevoel.  
De cultuur bevordert doelbewust het nemen van emotionele beslissingen. De Bijbel leert dat we gezag 
moeten hebben over ons lichaam, onze gedachten en onze gevoelens om God te dienen. Je moet 
niet leven ondergeschikt aan je gevoelens, ze moeten ondergeschikt zijn aan jou.  
 
Kijk eens naar de woordenwisseling tussen Jezus en de schriftgeleerde in Marcus 12:29-31, waar 
Jezus de vraag beantwoordt welke geboden het belangrijkst zijn: "Hoor Israël, de Heer, onze God, de 
Here is één. En gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw verstand, met heel 
uw ziel en met heel uw kracht. Dit is het grootste gebod. En het tweede: Gij zult uw naaste liefhebben 
als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze."  
 
Het Griekse woord voor 'hart' is 'kardias' en betekent 'gedachten, gevoelens, het middelste deel van 
een persoon'. Het woord 'geest' is 'dianoias' en betekent 'diepe gedachte', 'het uitoefenen van diepe 
gedachten'. 
 
Het woord 'ziel' is 'psyches' en betekent 'geest' of 'adem'. Het woord 'kracht', dat verwijst naar ons 
fysieke lichaam, is 'ischyos' en betekent 'persoonlijke kracht, inspanning, kracht, vermogen'. 
 
Je kunt zien dat dit belangrijkste gebod, een gebod waarvan elk ander gebod is afgeleid, 
vereist dat onze liefde voor de Heer zo intens is dat we leven door onze gedachten en emoties te 
beheersen. Het gebod is om Hem lief te hebben met je gevoelens. Heb Hem lief met je gedachten. 
Daarom schreef Paulus in II Korintiërs 5, dat is afgeleid van het grootste gebod hierboven, en van wat 
hij had geleerd zoals verteld in hoofdstuk 1, In 5:3-6: 
 
"Wij trekken niet ten strijde in het vlees, maar wij voeren oorlog. We brengen elk argument gevangen 
aan Christus, we breken bolwerken af en alles wat zich verheft tegen wat we weten in Christus, en we 
brengen elke gedachte als krijgsgevangene gevangen aan de gehoorzaamheid van Christus. En sta 
klaar om ongehoorzame (gedachten/gevoelens) te wreken als je eenmaal in volledige 
gehoorzaamheid bent gekomen." 
 
Het is een oorlog zei Paulus - een oorlog in onszelf. Maar elke christen moet deze oorlog vechten en 
winnen. Het is een levenslange strijd, maar het wordt gemakkelijker, want die kleine overwinningen die 
je gedachten en gevoelens veranderen, stapelen zich op. Al snel merk je dat je anders denkt en voelt 
over dit en dat in je verleden. Je vecht en verandert hoe je je nu voelt over deze of gene persoon in 
jouw leven. 
 
Deze overwinningen stapelen zich op en een momentum van gerechtigheid en vrede begint gevoeld 
en gezien te worden in je emoties en gedachten. Al snel wandel je in een heel nieuw leven van vrede 
met de Vader en de Heer.   
 
We brengen onze gevoelens en gedachten onder controle aan Gods gedachten en gevoelens voor 
ons. Hij houdt niet alleen van je, Hij vindt je leuk! Elke christen leert zijn gedachten en gevoelens 
onder controle te houden als hij wil groeien in Christus. 
 
Je kunt niet wandelen in Filippenzen 4:11-13 als je dit niet kunt: "Ik heb geleerd in welke toestand ik 
ook ben, hoe ik onafhankelijk van de omstandigheid kan zijn. Ik weet wat armoede is, ik weet hoe ik 
overvloedig kan zijn. Ik kan honger hebben, ik kan vol zijn. In alles heb ik geleerd en ben ik een 
nieuwe dimensie binnengegaan, dat ik alle dingen kan doen door Christus die mij versterkt."  
 



Paulus schreef dit 10 jaar NA zijn 2e brief aan de Korintiërs, waarin hij schreef over hoe hij ooit onder 
druk stond en de hoop op leven had verloren. Maar hij nam een beslissing in zijn verstand en emoties 
dat hij zou vertrouwen op de Vader die de doden opwekt.  
 
Er is geen andere manier voor iemand die emotioneel of mentaal worstelt om hieruit te komen.  
Als er een demon bij betrokken is, dan zei Jezus dat je demonen moet uitdrijven. Zij doen de 
verlokkingen, maar elke persoon moet controle nemen over zijn of haar eigen emoties, zijn of haar 
eigen gevoelens, en deze onder controle houden. Je bent niet onderworpen aan de verleiding, er 
wordt ons verteld om demonen uit te drijven in de naam van Jezus. Er is geen gebed om demonen 
weg te nemen; we moeten Jezus gehoorzamen want we hebben de autoriteit gekregen om ze van ons 
weg te bevelen. Zo eenvoudig is het. 
 
Het is voor velen een totaal nieuw concept dat de Bijbel ons leert om onze gevoelens en gedachten 
onder controle te houden. Maar diezelfde christenen die zeggen dat ze God liefhebben, zijn 
ongehoorzaam aan het meest basale en belangrijke gebod: Heb de Heer, uw God, lief met al uw 
gedachten, gevoelens, diepe gedachten, adem en fysieke kracht. Daar moeten we in groeien. 
 
Toen Paulus Romeinen 12:1-3 schreef, schreef hij uit persoonlijke ervaring: "Maak uw lichaam tot een 
levend offer, wat alleen maar goed is, en onderga een metamorfose in uw denken, en dan zult u in 
staat zijn om het uit te voeren, als bewijs van de goede, aanvaardbare en volmaakte wil van God."  
 
Die metamorfose - dat is het woord in het Grieks - gebeurt alleen met inspanningen om onze 
gevoelens en gedachten te beheersen, en is de enige manier die in de Schrift wordt voorgesteld om 
ons leven in Christus te veranderen. 
 
Volgende week: De wereld veroorzaakt opzettelijk een identiteitscrisis, wat leidt tot emotionele ziekte. 
En wat doen we met 'christenen' die zeggen dat ze g*y zijn? 
 
Tot dan,  
zegen 
John Fenn/AK 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
 
Mental Illness and the last days, Identity Crisis, 4 of 6 
Mentale ziekte en de laatste dagen, Identiteitscrisis, 4 van 6 
 
Hallo allemaal, 
 
Er is een verschil tussen een gelovige in Jezus en een discipel van Jezus. Het woord discipel betekent 
per definitie 'leerling' of 'student'. Niet iedereen die in Jezus gelooft is een discipel van Jezus.  
 
Discipel:"Iemand die gelooft in de ideeën van iemand EN probeert te leven zoals die persoon doet of 
deed". Cambridge woordenboek. (nadruk van mij) 
 
Een gelovige gelooft gewoon, maar probeert niet per se te leven zoals Jezus ons heeft opgedragen. 
Alle christenen beginnen als gelovigen en in het beste geval worden we allemaal discipelen. Maar in 
de huidige cultuur omarmen sommige 'gelovigen' zonden als een levensstijl, tot het punt waarop hun 
denken en emoties uit balans zijn. Hun idee van Jezus is dat Hij iedereen accepteert omdat Hij van 
iedereen houdt.  
 
Om Judas v4 te parafraseren: ze hebben de genade van God veranderd in een vrijbrief voor zonde. 
Dat is verkeerd denken. Het kan leiden tot emotionele ziekte, om het karakter van Christus te 
verdraaien in iemand die hun zonde toestaat. In feite geeft de genade van God ons de kracht om 
heilig en godvruchtig te leven, maar sommigen maken er een vrijbrief van om te zondigen.  
 
Jakobus 1:22 spoort ons aan om daders van het Woord te zijn en niet alleen hoorders, want iemand 
die alleen hoort maar niet doet, misleidt zichzelf. Dat is wat we vandaag de dag overal om ons heen 
zien bij 'gelovigen' die niet echt discipelen zijn. 

http://www.cwowi.org/
mailto:cwowi@aol.com


 
In de Grote Opdracht wordt ons verteld discipelen te maken, geen gelovigen. "Hen te leren alles wat ik 
jullie opgedragen heb in acht te nemen en te doen." Een discipel zal zich uiteindelijk ontdoen van 
verkeerd denken en voelen terwijl hij groeit in Christus, in ruil voor correct denken en voelen.  
 
Identiteitscrisis: geslacht of temperament? 
God heeft een plan en doel voor elke persoon die ooit geboren is. Hij heeft ons mannelijk of vrouwelijk 
gemaakt. Er is nu grote verwarring in de samenleving over geslacht en temperament .Een man kan 
een vrouwelijker temperament hebben, maar hij is nog steeds een man. Een vrouw kan een meer 
mannelijk temperament hebben, maar ze is nog steeds een vrouw. De populaire cultuur verwart 
temperament met geslacht en sommige christenen doen dat ook.  
 
De populaire cultuur zou zeggen 'Ik ben geboren als dit geslacht, maar ik identificeer me als het 
andere geslacht'.Dat is verwarring van temperament. Het is verwarring in denken en in voelen. Je 
emotioneel op een bepaalde manier voelen of denken verandert het geslacht niet. Je kunt je als 
vlinder identificeren, maar je bent niet als vlinder geboren. Ook ben ik niet verplicht om mee te werken 
aan je emotionele of mentale toestand. Toch wordt dat soort denken in de huidige maatschappij in 
bijna elke vorm van media gepusht.  
 
In deze tijd van internet en directe wereldwijde informatie  
Mensen die zich identificeren als vlinder kunnen elkaar vinden via het internet. Groepsidentiteit neemt 
het over van individuele identiteit. Door zich te identificeren met een bepaalde groep gelijkaardige 
verwarde mensen, geeft het geloofwaardigheid aan en ondersteunt het de verwarring, in die mate dat 
ze niet weten dat ze verward zijn. Ze geloven de leugen dat de rest van de samenleving verward is 
over hen. Ze identificeren zich allemaal als vlinders en daarom moeten hun gevoelens geldig zijn. Dus 
zoeken ze bevestiging bij de rest van de samenleving.  
 
Ze zijn hun persoonlijke identificatie kwijt, die wordt geabsorbeerd door de grotere groepsidentiteit. Het 
wordt een groepsmentaliteit, een stam die in oorlog is met iedereen die het niet eens is met hun 
verwarring. Emotionele redeneringen nemen het over: ik voel me zo, dus ik ben het.   
 
Zelfs gelovigen, geen discipelen, maar gelovigen, krijgen verkeerde gedachten en gevoelens, niet 
beseffend dat ze hun gedachten en gevoelens kunnen beheersen en Gods plan voor hun 
temperament kunnen vinden. Satan probeert de identiteit van mensen zo vroeg mogelijk in hun leven 
te verwarren.  
 
Satan deed dat bij Eva: "Als je eet zul je als God zijn...". De Heer maakte hen op één manier, maar 
Satan bood een andere identiteit aan. Satan probeert te voorkomen dat mensen Gods plan, doel en 
genade voor hun leven kennen door hun denken te verwarren. Als hij hen kan verwarren, zelfs als 
kinderen, door hen te laten denken dat ze als vlinder geboren hadden moeten worden, kan hij hen 
ervan weerhouden om het doel en het plan van de Vader voor hen te leren kennen. 
 
In Christus komt de individuele identiteit op de eerste plaats, daarna de groep. 
Individueel kiezen we voor Christus en individueel staan we voor Hem om verantwoording af te 
leggen. Als we zondigen, geven we dat aan Hem toe - dat is individuele verantwoording. Al het andere 
vloeit voort uit die waarheid, dat we individueel voor Hem staan om rekenschap af te leggen.  
 
Nadat we ons individueel met Christus hebben geïdentificeerd, identificeren we ons met een groep 
soortgelijke mensen die christenen worden genoemd. Dit is gezond.  
 
We zien in Handelingen 11:26, waar Paulus en Barnabas een jaar lang samenkwamen met dezelfde 
groep mensen in Antiochië, en hen onderwezen over Jezus, dat deze groep bekend werd als 
Christenen. Dit zou een gezond netwerk van relaties moeten zijn die iemand verder in volwassenheid 
in Christus brengt. 
 
De menselijke natuur wil geen verantwoording aan iemand afleggen. Vanaf het begin gaf Adam Eva 
de schuld: "De vrouw die u mij gegeven hebt, heeft het gedaan....". (Genesis 3:12) Het is de 
menselijke natuur om verantwoording te vermijden omdat dat vereist dat we verantwoordelijkheid 
nemen voor onze daden en gevolgen.  
 



Als iemand ver genoeg weg gaat van een gevoel van verantwoording afleggen aan God, dan aan 
onze medemens, dan denken ze dat ze alleen verantwoording hoeven af te leggen aan hun menigte, 
hun stam. Ze denken dat ze alleen verantwoording schuldig zijn aan hun groep die zich identificeert 
als vlinder.   
 
Merk de strijd om een persoonlijke identiteit op 
Een groot deel van de geschriften van Paulus gaat over identiteitsverwarring. In 1Corintiërs 6:9-10 
somt Paulus de zonden op die gebruikelijk waren in de cultuur van Griekenland en Rome, waaronder: 
"Noch... de echtbrekers, de overspeligen, noch de verwijfden, noch de misbruikers van zichzelf met de 
mensen... zullen het Koninkrijk der hemelen binnengaan". 
 
In het volgende vers, vers 11, vervolgt hij: "En zo waren sommigen van u. Maar nu bent u gewassen, 
nu bent u geheiligd (apart gezet voor Gods gebruik), nu bent u gerechtvaardigd in de naam van onze 
Heer Jezus Christus, met en door de Heilige Geest."  
 
Zo waren sommigen van jullie - met wie of wat identificeer jij je? Met je verleden of je heden?Wanneer 
iemand 'Jezus aanvaardt' of 'in Jezus gelooft' of 'een keuze voor Jezus maakt', verandert hij van 
koninkrijk*. Ze doen afstand van hun burgerschap in het ene koninkrijk, het koninkrijk van de 
duisternis, om overgebracht te worden naar het koninkrijk van de Zoon van de Vader. De waterdoop is 
onder andere een identiteitsverklaring.* 
Colossenzen 1:12-13 
 
Naarmate de duisternis donkerder wordt, zal de samenleving steeds meer mentale en emotionele 
ziekten zien. De verschillen tussen gezonde, functionele christenen die discipelen van Jezus zijn en zij 
die dat niet zijn, zullen steeds duidelijker worden.  
 
Mensen helpen om weer gezonde emoties en gedachten te krijgen, zal een van de belangrijkste 
manieren worden waarop mensen tot de Heer komen. Volgende week zal ik wat laatste gedachten 
delen over hoe je iemand kunt helpen om weer evenwichtige emoties en juiste gedachten te krijgen.  
 
Tot dan,  
zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
Next to last final thoughts mental ill:Christians with demons?5 of 6 
Voorlaatste gedachten Mentale ziekten:christenen met demonen? 5 van 6 
 
Hallo allemaal, 
Verkeerd denken en verkeerde emoties ontwikkelen zich niet altijd tot een emotionele ziekte, maar we 
zien een toename van emotionele ziekten over de hele wereld. Het begint met een verkeerde 
gedachte, dan leidt de focus op die verkeerde gedachte tot een onbalans in iemands leven. Die 
onbalans is nauw verbonden met emotionele ziekte. 
 
Christenen met demonen?  
In Johannes 8:44 zei Jezus dat de duivel een leugen spreekt en helemaal alleen is als hij die spreekt. 
Hij is in de geestelijke wereld en regeert over zijn koninkrijk van de duisternis, dus hij bevindt zich 
buiten ons gebied van de fysieke wereld, maar hij zoekt toegang. Hij zoekt mensen die het met hem 
eens zijn, waardoor hij legaal in hun leven wordt toegelaten.  
 
Als ze het met hem eens zijn, dan breidt zijn autoriteit zich, net als bij elke koning, uit naar die persoon 
en breidt hij zijn koninkrijk en zijn invloed uit. Hij is opgesloten in 'ketenen van de duisternis' - geketend 
aan de duisternis - maar als mensen zijn koninkrijk toelaten in hun leven, breiden de invloed en het 
bereik van zijn koninkrijk zich uit.  
 
Hoewel de geest van een christen niet kan worden overgenomen door een andere geest dan de 
Heilige Geest, kunnen iemands geest en lichaam een boze geest vermaken en zelfs een thuis bieden 
in dit fysieke rijk.  
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Het geestenrijk raakt het natuurlijke rijk op het punt van de gedachte. 
Ik heb gezien hoe demonen op de schouders van mensen zaten en vervolgens hun gedachten 
binnenkwamen. Anderen melden dat ze hetzelfde zien als ze in de Geest zijn en mogen observeren 
hoe een obsessieve gedachte gebeurt. 
 
In mijn ervaring zijn het die obsessieve gedachten die iemands gedachteleven domineren die op een 
emotioneel of mentaal probleem wijzen. Waar een obsessieve gedachte en een demon elkaar 
ontmoeten, hangt af van elke situatie en persoon.  
 
Ik heb gemerkt dat iemand die niet in balans is in zijn denken en voelen zich bedreigd voelt als hij 
omgaat met iemand die uitdaagt wat hij gelooft. Het vermogen om een punt te beargumenteren en 
toch dezelfde goede gevoelens te hebben over die andere persoon is een teken van volwassenheid 
en emotionele gezondheid. Als een verschil in doctrine of mening over wat dan ook teniet doet wat 
men van de ander vindt, is dat een teken van onvolwassenheid en mogelijk emotioneel uit balans zijn.  
 
En die ene factor daar, betekent dat zo iemand vaak vrijgezel is, niet in staat om meerdere langdurige 
relaties te onderhouden, omdat hij een idee niet kan scheiden van een emotie en zijn mening over die 
persoon verpest. Dat is uit balans. In het extreme geval kan het een emotionele ziekte worden.  
 
Een voorbeeld uit de recente geschiedenis van de VS zijn de profetieën van zogenaamde profeten dat 
president Trump tijdens de inauguratie van president Biden met het leger zou komen om Biden te 
arresteren. Het leek alsof miljoenen christenen in die leugen trapten en zogenaamde profeten volgden 
die zich verenigden en wiens 'woorden' alleen onder elkaar werden bevestigd.  
 
Ik heb dat idee van een verkeerde geest en NIET de Geest van God aangevochten bij een paar 
'vrienden' op sociale media en gezegd dat dat God niet was en dat ze weg moesten lopen van die 
zogenaamde profeten. Ik werd ontvriend of op een andere manier afgesneden van contact. Hun 
reactie was boosheid, dus 'ontvrienden' was de reactie. Ze konden het niet rechtvaardigen, de 
mechanismen niet precies uitleggen hoe die overname en arrestatie eruit zou zien. Eén 'profeet' zei 
zelfs dat de Vader persoonlijk aan hen verscheen om hen te vertellen dat het ging gebeuren - en valse 
woorden van die strekking  
 
Kijk naar de emotionele onbalans en misschien ziekte: Het verlies van gezond verstand, logica, het 
begrijpen van de mechanica van hoe dingen werken. De ongezonde focus op 1 ding, 1 onderwerp dat 
hen aantrok. Het buitensluiten van vrienden. Het onvermogen om te gaan met uitdagingen voor hun 
overtuigingen. Het aandringen om alleen diegenen te horen die ondersteunden wat ze zeiden. De 
zekerheid dat ze een hogere kennis hadden dan anderen 'van buiten'. Dat ze zich beter op de hoogte 
voelden van wat de Geest zei en dat anderen hen maar moesten vertrouwen - het wijst allemaal op 
een onevenwichtigheid en misschien wel regelrechte ziekte.  
 
Maar kijk eens naar diezelfde symptomen in de wereld.  
Dezelfde emotie, dezelfde terugtrekking van iedereen die niet gelooft zoals zij. De woede, het verlaten 
van gezonde relaties om zich alleen aan te sluiten bij degenen die geloven zoals zij, het gevoel 
bedreigd te worden als iemand hen vraagt om hun standpunt te verdedigen - we zien het in elk 
segment van de samenleving - zowel christelijk als niet-christelijk. Hoe beginnen die obsessieve 
gedachten?  
 
Voordat Satan zonde bracht aan Adam en Eva, presenteerde hij een leugen 
Denk eens na over die uitspraak. Een leugen gaat vooraf aan een zonde. Satan ondervroeg hen over 
God, vertelde hen dat God tegen hen had gelogen, dat Hij hen verkeerd had voorgelogen en dat hij 
(Satan) gelijk had. Zelfs een halve waarheid is een hele leugen. Eva geloofde de leugen waardoor ze 
ging zondigen.  
 
Een puberende jongen vindt websites voor volwassenen en ziet leugens over hoe s*x is. Dat is de 
leugen die hem als volwassene naar de s*ksuele zonde leidt en ongelukkig maakt met vrouwen in zijn 
leven. Een meisje gelooft dat ze lelijk is, dus begint ze zichzelf te haten. Of zoekt misschien 'die ene' 
man die haar leegte zal vullen. Een kind wordt misbruikt en groeit op met de leugen dat hij het 
verdiende of dat hij anders was, wat hem tot zonde leidt... en zo gaat het maar door. Voordat de 
zonde de wereld binnenkwam, was er eerst een leugen.  



 
Of aan de lichtere kant, 'Nog een stukje taart kan geen kwaad', lol, we weten dat dat een leugen is - 
dus zondigen we tegen ons lichaam voor de 2e keer. "Ik zal volgende week stoppen met (de 
gewoontezonde)...".Welke andere leugens vertellen we onszelf voordat we zondigen? 
 
Bedenk dat een kind of volwassene die in leugens geloofde nu tot de Heer komt en zich in zijn geest 
eindelijk weer schoon en nieuw voelt. Maar hun geest is nog steeds gevuld met al die leugens - ze 
moeten de leugens on-geloven - één voor één, situatie voor situatie. Ze moeten de leugens verwerpen 
zoals ze worden gezien voor wat ze zijn, en Gods gedachten over die situatie gaan denken.  
 
Mensen berispen/bestraffen de duivel vaak zonder te beseffen dat het God is die hen een gebeurtenis 
in herinnering brengt. Hij doet dat zodat ze kunnen zeggen: "Ik vergeef hen" of "Ik vergeef mezelf" of 
"Ik heb daar een les uit geleerd" .Vaak is het niet de duivel, maar de Vader die ons probeert te helpen 
om ons verleden te verzoenen door de herinnering, gedachten en emoties die met de gebeurtenis te 
maken hebben naar boven te halen om genezing en onderwerping in Christus te brengen.  
 
Je weet dat Hij Zijn helende werk heeft gedaan wanneer de herinnering blijft, maar de pijn weg 
is. 
 
En ik zal het afsluiten met meer over ongelovige leugens en meer, volgende week. 
Tot dan,  
zegeningen, 
John Fenn 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
Last thoughts, really, about mental illness, 6 of 6  
Laatste gedachten, echt waar, over mentale aandoeningen, 6 van 6  
 
Hallo allemaal, 
 
In deel 4 vertelde ik over de identiteitscrisis die Satan bij Adam en Eva teweegbracht. Die 
identiteitscrisis was een leugen, maar ze geloofden erin. We zouden kunnen zeggen dat ze bij een 
groep wilden horen. Satan vertelde hen dat ze zoals God zouden zijn - wat een geweldige groep om 
deel van uit te maken! Dus aten ze.  
 
Ze waren bereid om de identiteit van wie ze individueel waren op te geven voor de kans om deel uit te 
maken van de 'God-groep', om als Hem te zijn.   
 
Erbij horen?  
Bij een groep horen is mensen meten en uitzoeken hoe je erbij kunt horen. Dat is wat Satan met 
Adam en Eva deed. Hen werd gevraagd zichzelf te meten, hun huidige status bij God te meten en uit 
te zoeken hoe ze bij Satan konden horen door 'als God te zijn om goed en kwaad te kennen'. Hmmm, 
wat moesten ze doen om erbij te horen? Het fruit eten. En dat deden ze.  
 
Toen Satan hen een andere identiteit aanbood door hen te verzekeren dat ze bij dezelfde klasse 
konden horen als God, om goed en kwaad te kennen - verlieten ze hun door God gegeven identiteit 
om een andere identiteit aan te nemen en bij 'die groep' (Satans koninkrijk) te horen.  
 
Als je op een gezonde manier bij een groep of persoon hoort, zal je nooit gevraagd worden om 
te veranderen wie je bent. Erbij horen viert juist wie je bent. Erbij horen vereist dat je bent wie je 
bent. 
 
Satan vroeg Adam en Eva niet om erbij te horen, hij vroeg hen om zich aan te passen - bij zijn plan, 
zijn leugen, zijn grotere agenda. Dat is het duivelse aan dat deel van een emotionele ziekte; het kan 
iemand bieden wat hij wil als hij maar doet wat nodig is om er deel van te zijn. En dat betekent dat ze 
moeten veranderen wie ze zijn.  
 
Satan wil iemands individualiteit wegnemen omdat individualiteit de unieke, door God gegeven gaven 
van elk mens openbaart..Als hij ze zover kan krijgen dat ze zich aanpassen door op te geven wie ze 
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individueel zijn, kan hij ze zover krijgen dat ze zich identificeren met een grotere disfunctionele groep. 
Dit kan de emotionele of mentale ziekte van die groep zijn. Groepsdenken verbergt of maskeert 
emotionele ziekten.  
 
In een gezond huwelijk zal een partner niet van de ander vragen om zijn of haar persoonlijke identiteit 
op te geven, maar een gezond huwelijk zal 2 unieke individuen vieren die leren om één te worden. Elk 
van hen viert de uniciteit van de ander terwijl ze bij elkaar horen, samen een leven opbouwen en zich 
ertoe verbinden om als mens te groeien en te veranderen.  
 
Een ongezond huwelijk, een ongezonde vriendschap, familie- of werkrelatie neemt iemands 
individualiteit weg, zodat iemand niet meer weet wie hij is. Op het werk voelen ze zich een robot. In 
een huwelijk een bediende of slechts een partner. In een vriendschap degene die altijd geeft maar de 
andere vriend kan dat niet beantwoorden.  
 
Mensen helpen - hoe? 
Satan bood Adam en Eva een andere identiteit aan. Hij wilde dat ze iets zouden doen om in een 
groep te passen die, zo zei hij, net als God goed en kwaad zou kennen. Hij loog tegen hen, wat laat 
zien dat een leugen vóór een zonde komt. Iemand gelooft eerst in een leugen, daarna volgt de zonde.  
 
 
Wanneer we mensen zien, christenen of niet, met emotionele of mentale problemen, dan is de wortel 
een identiteitscrisis, gekoppeld aan het feit dat ze een leugen hebben geloofd. Ze weten niet wie ze 
zijn zoals de Vader ze geschapen heeft. Ze kennen Zijn plannen voor hen niet. Ze kennen Zijn grote 
liefde voor hen niet. En ze hebben een alternatieve identiteit van zichzelf geloofd.  
 
Ze hebben ervoor gekozen om zich met iets anders te identificeren: Misschien is het zelfhaat. 
Misschien is het narcisme. Misschien is het 8 uur per dag op sociale media doorbrengen, denkend dat 
dat echte 'vrienden' zijn. Misschien is het de focus op 1 doctrine, over de eindtijd of samenzwering, 
UFO's of kleine groene mannetjes, zodat echte relaties en het echte leven bijna buitengesloten 
worden. 
 
Gezonde patronen 
Als iemand in een leugen gelooft, zit daar een bepaalde zekerheid in. Als een meisje zichzelf begint te 
haten, voelt ze zich veilig in wat ze haat en waarom. De leugen niet geloven betekent dat je in het 
onbekende stapt. "Van mezelf houden? Dat heb ik nog nooit gedaan." Als voorbeeld. 
 
Ze hebben iemand nodig die hen hun individuele identiteit in Christus laat zien.Hoe de Vader hen 
heeft geschapen en hen geweldige gaven heeft gegeven (Efeziërs 2:8-10). Ze moeten weten dat er 
een antwoord is.Iemand met verkeerde gedachten of ongezonde emoties die ook op zoek is naar 
antwoorden, geeft gehoor aan iemand die hij 1. iets kan toevertrouwen en 2. dus kan vertrouwen.  
 
Het betekent dat je iemand die emotioneel of in gedachten uit balans is, helpt om te laten zien hoe je 
die onevenwichtige dingen in hen kunt beteugelen. Laat die persoon zien hoe ze gezonde gedachten 
kunnen denken en gezonde gevoelens kunnen hebben.  
 
 
Niet altijd succesvol 
Eerder in de serie vertelde ik hoe Paulus aan de Korintiërs schreef over zijn ongezonde gedachten en 
gevoelens. Maar ook hoe hij eruit kwam door zich te wenden tot Degene die de doden opwekt. Hij kon 
dat deels doen omdat hij mensen in zijn leven om zich heen had die voor hem baden.  
 
Sommige mensen kunnen besluiten dat het te moeilijk is om een leugen niet meer te geloven, te eng. 
Maar er zijn ook mensen die wanhopig graag gezond willen worden en die iemand of een kleine groep 
nodig hebben om met hen mee te gaan op deze reis. Zij moeten weten dat de Vader al voor hun 
geboorte aan hen dacht en Zijn plannen voor hen kende. (Jeremia 1:5, bijvoorbeeld) 
 
Het kennen van de Vader God is daarom de sleutel tot emotionele en mentale gezondheid. Nu 
geestelijke ziekten en emotionele aandoeningen steeds vaker voorkomen in samenlevingen, moeten 
zij de Vader God kennen en wij kunnen hen helpen om Hem te vinden. Door dit te doen helpen we 



hen om hun ware identiteit te vinden. Hun ware groep, die zal vieren wie ze zijn als een individueel 
kind van de Vader.  
 
Lezen, praten, luisteren 
Lees Efeziërs hoofdstuk 1 tot en met 3. Overal waar 'God' staat, moet je ‘Vader’ invoegen, want dat is 
degene over wie Paulus schrijft: "Genade en vrede zij u van God, onze Vader...". (1:2) Dus overal 
waar je 'God' leest, voeg je Vader toe. Stop bij elk vers. De Vader zendt vrede en genade. De Vader 
heeft jou gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten - wat betekent dat voor 
jou van dag tot dag? Dat alle zegeningen al van jou zijn. Je hoeft niets te verklaren, te belijden, te 
verkondigen, te vasten, te bidden, te geven, deel te nemen aan of te doen - alle zegeningen zijn al van 
jou! Christus is al in jou, er is niets wat je kunt doen om dat te veranderen of te verbeteren.  
 
Help die persoon dat te zien - besteed vooral tijd aan die eerste 3 hoofdstukken. Praat dan tot de 
Vader: Dit is het eeuwige leven, U te kennen, de enige ware God, en Jezus Christus, die Gij gezonden 
hebt." Johannes 17:3. "Waarlijk, onze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon, de Here Jezus 
Christus. 
 1 Johannes 1:3 
 
Ken de Vader door met Hem te praten.Zoek naar Zijn betrokkenheid in je leven door de goede dingen 
op te merken die je door de dag heen overkomen.Alle goede en volmaakte gaven komen van Hem, 
Jakobus 1:17 - zoek naar de kleine toevalligheden, de gunst, de genade, de timing in je leven - zeg 
dan "Dank U Vader" - betrek Hem in je leven, dank Hem, wees dan even stil en verplaats de aandacht 
naar je geest binnen in je - voel je die vrede? Voel je dat 'je welkom bent'? Dat is Hij.  
 
Mensen helpen om hun Vader te kennen maakt hen compleet, vult dat gat in hun hart, want Hij alleen 
kan dat vullen.... sla het symptoom over en ga rechtstreeks naar de kern van de zaak. Leid hen naar 
de Vader, toon hen Zijn betrokkenheid in jouw leven en leid hen. Johannes 6:45: "Een ieder die van 
de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij." Help hen om van de Vader te horen en te leren, dan 
zullen ze naar Jezus komen. 
 
Volgende week een wat lichter onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
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