
Deeper understanding 1 of 3, What day, what He wrote 
Dieper begrip 1 van 3, Welke dag, wat Hij schreef 
 
Hallo allemaal, 
Dit is een leuke serie over verzen en gedeeltes waarvan je dacht dat je ze begreep, maar die je 
misschien niet in de context hebt begrepen. Wanneer je ze in de cultuur van het Jodendom van de 
eerste eeuw plaatst, verschijnt er een heel nieuwe betekenis.  
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; Psalm 118:24 
Ik leerde de Vader en de Heer kennen in de jaren 1970 en 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt' 
was toen een populair lied.  
 
Behalve dat ik het zong, heb ik het ook horen zeggen als er iets mis ging:"Ach, dit is de dag die de 
Heer heeft gemaakt, ik zal me er (toch) in verheugen en blij zijn." 
 
De context van het vers is Psalm 118, een profetische Psalm over de Messias. In vers 17 zegt Hij: "Ik 
zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heer verkondigen." 
 
Dan in verzen 22-24: "De steen die de bouwlieden weigerden, is de hoeksteen geworden. Dit is wat 
de Heer doet; het is wonderbaarlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij 
juichen en ons daarover verblijden. Och Here, breng toch heil; och Here, geef toch voorspoed. 
(laat het en ons een succes zijn). Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer..."  
 
Deze passage uit Psalm 118:22-26 wordt geciteerd in Marcus 11:8-10 op wat wij Palmzondag 
noemen. Het is wanneer de mensen hun gewaden en takken langs de weg leggen om hun Koning te 
verwelkomen in de stad. De zin in Psalm 118:25, 'Breng toch heil' is één woord in het Aramees: 
Hosanna. (Letterlijk: 'red mij alstublieft!'). 
 
Al die jaren dat we 'hosanna' zongen en zeiden, wist je dat het 'Red mij nu ik smeek u' of 'Breng nu 
heil (dringend) alstublieft' betekende?  
 
Toen Jezus die Palmzondag de stad binnenging, citeerden de mensen Psalm 118: "Red ons nu 
smeken wij u, red ons nu smeken wij u, zend heil, laat het en ons een succes zijn (hierin)! Gezegend 
hij die komt in de naam van de Heer."  
 
De context gaat over de Heer die op weg was naar Zijn dood voor ons. DAT is de dag die de Heer 
voor ons heeft gemaakt, opdat we op elk gebied gezegend zouden worden. In de context gaat het niet 
over een dag in onze tijd, het gaat over DE dag dat de Heer voor ons naar Zijn dood ging en de 
hoeksteen van verlossing werd. DIT is de dag die de Heer heeft gemaakt, en we zullen ons erin 
verheugen en blij zijn.  
 
 
Voel je niet naar als je zo'n dag hebt waarop je je schouders ophaalt en zegt: "Ach, dit is de dag die de 
Heer heeft gemaakt en ik zal me verheugen en er blij om zijn" - dat werkt ook.  
 
Maar de context voegt wat diepte toe, namelijk dat de mensen in Marcus 11:9-10 schreeuwden, 
smeekten, om hun verlossing. Het probleem was dat het niet kwam zoals ze verwachtten. Ze 
verwachtten dat Jezus Zijn wonderbaarlijke kracht zou gebruiken om de Romeinen weg te jagen en 
Israël weer groot te maken. Toen dat niet gebeurde, keerden ze zich tegen Hem en kruisigden Hem.  
 
Wat Hij in het stof schreef 
Johannes 7:2 vertelt ons dat het Loofhuttenfeest voor de deur stond. Het is het laatste van de feesten 
die God aan Israël gaf en het viert dat God met de mens samenleeft. Het zal jaarlijks gevierd worden 
in het Millennium, want Jezus zal met de mensheid leven als Koning van de aarde. Zacharia 14:16-20 
 
Het Loofhuttenfeest heeft ook een andere naam, 'Het Feest van het Levende Water' en omvatte een 
ceremonie van ‘water putten’ met de naam 'Levend Water'. 
 
Het is tijdens dit feest, op de laatste dag van het feest, dat Jezus opstond en uitriep in vers 37: "Als 
iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de Schrift zegt, levend 



water zal uit zijn binnenste stromen. Dit sprak Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven later 
zouden ontvangen. Want de Heilige Geest was nog niet aan de mens gegeven, want Hij was nog niet 
verheerlijkt.)" 
 
Hoofdstuk 8:1-2 vertelt ons dat de volgende ochtend...  
...de dag na het 7-daagse feest, de 8e dag, de dag is waarop Jezus de vrouw ontmoette die betrapt 
was op overspel.  
 
 De dag na het feest is wat 'de 8e dag' genoemd wordt en het wordt tot in onze tijd gevierd. Het wordt 
'shemini atzeret' genoemd. Sjemini betekent 'achtste' en 'atzeret' betekent 'afsluiten of pauzeren'. De 
8e dag stond bekend als 'de viering van het Woord'. De laatste lezing van passages die de hele week 
gelezen waren, werden voor een laatste keer gelezen.  
 
De mondelinge wet over overspel vereiste dat zowel de man als de vrouw naar de tempel zouden 
worden gebracht, naar de Nicanorpoort (oostkant van de stad die naar de 'voorhof van de vrouwen' 
leidde) om vast te stellen of er daadwerkelijk overspel had plaatsgevonden. De schrift geleerden en de 
Farizeeën deden dit zodat ze Jezus konden testen.  
 
Technisch gezien,  
Zouden ze de man en vrouw naar de tempel gebracht moeten hebben, naar een priester, om 
beschuldigd te worden. Er moesten ook 2 ooggetuigen zijn. Daarna zouden hun beschuldigers hun 
zonden één voor één opnoemen en zou de priester, in het stof op de vloer, de zonden schrijven die 
waren begaan, met de namen van de beschuldigden erbij.  
 
Waarschijnlijk schreef Jezus niet de naam en zonden van de vrouw op, maar de zonden en namen 
van de mannen die haar beschuldigden.   
 
De gewoonte is gebaseerd op Jeremia 17:13: "O Heer, de hoop van Israël, allen die U verlaten zullen 
beschaamd worden, en zij die van U zijn afgeweken zullen hun naam geschreven zien in het stof van 
de aarde, want zij hebben de Bron van het Levende Water verworpen."  
 
Persoonlijk geloof ik dat  
Jezus hun namen (en zonden) in de aarde schreef, want ze waren overtuigd van zonde en vertrokken, 
zoals Johannes 8:9 ons vertelt; de oudste eerst, daarna de jongste. Gezien het feit dat de oudste 
mannen de meeste ervaring zouden hebben en Jeremia 17:13 al tientallen jaren op het festival 
zouden hebben horen voorlezen, lijkt dit redelijk. 
 
Waarom in stof geschreven?Omdat stof stond voor de tijdelijke aard van de zonde tegenover een 
liefdevolle en genadige God, die met één verzoek om vergeving de zonde zou wegvegen, zoals een 
mens het stof zou wegvegen met een veeg van zijn hand.  
 
De mannen hadden om vergeving kunnen vragen, maar ze liepen weg. De vrouw werd vergeven, 
maar kreeg het bevel om het uit te maken met de man: "Ga heen en zondig niet meer. "Het stof werd 
weggeveegd. Wat een les zag die vrouw! Wat een les voor de mannen!  
 
Er is zoveel om over na te denken in deze 2 voorbeelden dat ik het hierbij laat.  
Volgende week meer, tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
Deeper understanding 2 of 3, Why Peter walked, Standing up  
Dieper begrip 2 van 3, Waarom Peter liep, Staand 
 
Hallo allemaal, 
Vandaag nog een paar leuke passages die, wanneer ze in hun context worden geplaatst, een diepere 
betekenis geven.  
 
Waarom Petrus liep 
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Het lopen van Jezus over het water wordt beschreven in 3 evangeliën: Mattheüs 14:22-34, Marcus 
6:45-53 en Johannes 6:15-21.  
 
In de meeste vertalingen is de uitwisseling tussen Jezus en Petrus, zoals te zien in vers 26-29, het 
beeld dat de discipelen bang zijn dat ze een geest over het water zien lopen. Dan zegt Jezus 'Ik ben 
het, wees niet bang', waarop Petrus zoiets antwoordt als: 'Als u het echt bent, beveel mij dan over het 
water naar u toe te lopen'.  
 
Maar dat is niet wat er gezegd werd 
Het Grieks (en de Amplified Bible) geeft aan dat de woordenwisseling als volgt was: "Houd moed. IK 
BEN. Stop nu met bang zijn." "Heer, als U de IK BEN bent, beveel me dan om over het water naar U 
toe te lopen."  
 
Dat verandert alles. De angst kan oorspronkelijk zijn geweest dat ze een geestverschijning zagen, 
maar toen Jezus zei: 'IK BEN, wees nu niet meer bang', bevestigde dit dat het Jezus was en Hij 
bevestigde Wie Hij werkelijk was.  
 
Toen Hij zei dat Hij de IK BEN is, zouden hun gedachten onmiddellijk naar de brandende struik en 
Mozes in Exodus 3:14-15 zijn gegaan. Toen Mozes vroeg wie er tot Hem sprak, antwoordde de Heer: 
"IK BEN die IK BEN spreekt tot jou."  
 
Jezus beweerde ook de IK BEN te zijn in Johannes 8:58: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u. Voordat 
Abraham was, was IK BEN." We zien Hem deze bewering opnieuw doen bij Zijn arrestatie, om aan te 
tonen dat Hij Zichzelf liet arresteren, in Johannes 18:5-6. "Wie zoek je? 
 
"Wie zoek je?" "Jezus van Nazareth." "En Jezus antwoordde hun: IK BEN....en toen Hij 'IK BEN' had 
gezegd, deinsden zij terug en vielen op de grond. 
 
"Bovendien staat er in Johannes 6:21: "Toen namen zij Hem gewillig in de boot, en terstond was de 
boot bij het land waarheen zij gingen." Met andere woorden, Jezus vervoerde de boot met hen erin 
ongeveer 2-3 mijl over het meer (5 km). 
 
De samenvatting is dat Hij hen niet alleen kalmeerde, maar ook verklaarde dat Hij de Grote IK BEN is 
die vanuit het brandende braambos tot Mozes sprak. Is het geen wonder dat 2 hoofdstukken later, in 
Mattheüs 16:16, toen Jezus vroeg wie ze geloofden dat Hij was, Petrus het uitsprak: "U bent de 
Christus, de Zoon van de Levende God!". 
 
Staand 
Heel Handelingen 7 gaat over de verdediging van Stefanus voor de Joodse leiders. We leren een 
aantal dingen van zijn verdediging. Hij doet 2 belangrijke uitspraken die voor zijn aanklagers 
algemeen bekend zijn, maar die voor ons nieuw zijn. Hoewel ze niet onze focus zijn. 
 
De eerste staat in 7:2-3 wanneer hij zegt dat de Heer aan Abraham verscheen om hem te vertellen dat 
hij zijn thuisland moest verlaten. In Genesis 12:1 staat niet dat Hij aan hem verscheen, er staat alleen 
dat de Heer hem vertelde om te vertrekken. Stefanus voegt dat belangrijke detail toe, wat ook toen al 
algemeen bekend was.  
 
Het tweede is in 7:22-25 waar we leren dat Mozes wist dat hij Gods verlosser was toen hij 40 jaar oud 
was. De meeste christenen denken dat de openbaring kwam toen hij 80 jaar oud was bij het 
brandende braambos, maar dat is niet het geval.  
 
Stefanus zegt in vers 25 dat Mozes de Egyptenaar doodde (toen hij 40 was) "Want hij veronderstelde 
dat zijn broeders zouden hebben begrepen hoe God door zijn hand hen zou verlossen. Maar zij 
begrepen het niet."  
 
Ik geef hier vaak les over als het gaat om geleid worden door de Heer.  
Mozes had de openbaring, maar door zijn opvoeding en ervaring probeerde hij God te helpen om Zijn 
belofte waar te maken. Hij doodde de Egyptenaar met de gedachte dat hij een burgeroorlog zou 
kunnen beginnen, en hij was daartoe in staat vanwege zijn opleiding en militaire ervaring. Die fout om 



te proberen God te 'helpen' kostte Mozes 40 jaar leven in de woestijn voordat hij de brandende struik 
zag;1/3 van zijn leven. 
 
De brandende struik vertelde hem alleen de timing en de manier waarop het gedaan zou worden. Niet 
door Mozes' ervaring en oorlog, maar door Gods wonderbaarlijke kracht. Dat zal prediken, zoals ze 
zeggen.  
 
Maar onze interesse ligt aan het einde van het hoofdstuk, in vs 54-60.  
Stefanus heeft de geschiedenis van het Joodse volk gegeven, 2 punten die ik net behandeld heb.  
 
Wat zijn lot bezegelde was vs 56: "En (Stefanus) zei: 'Zie, ik zie de Mensenzoon staan aan de 
rechterhand van God.'" Pas toen stormden ze op hem af, namen hem mee de stad uit en stenigden 
hem. We zien zijn goede hart in v60 waarin hij de Vader vraagt om hen te vergeven voor de zonde 
van zijn moord, en toen stierf hij. De eerste martelaar. 
 
Waarom die plotselinge haast tot executie?  
Stefanus zei dat hij de Mensenzoon zag staan - staan - aan de rechterhand van God. Wij missen dit, 
mede door onbekendheid met het Jodendom van de eerste eeuw.  Zij geloofden dat God rechtop ging 
staan als hij over mensen oordeelde.  
 
Het is gebaseerd op Jesaja 3:13: "De Heer maakt Zich gereed om Zijn rechtsgeding te voeren en Hij 
staat op om volken te richten.“  
 
Hij zag Jezus naast de Vader God staan - om te oordelen over Stefanus’ aanklagers. Jezus stond, 
wachtend, om te zien wat Stefanus zou doen. Zou hij hen ter verantwoording willen roepen voor hun 
zonde om hem te vermoorden, of zou hij vragen om hun zonde te vergeven? Jezus stond klaar om te 
oordelen. Wachtend. 
 
Stefanus stond voor de leiders en werd beschuldigd van ketterij, maar toen hij zei dat ze in feite door 
de Heer geoordeeld werden, was dat te veel voor hen - en ze executeerden hem. 
 
Wat verbazingwekkend is, is dat toen Stefanus vroeg: 
"Heer (zeggend tot degene die stond), reken hun deze zonde niet aan", de Heer die vergeving zou 
hebben verleend en weer zou zijn gaan zitten. Er zou geen oordeel komen, tenminste niet op dat 
moment. Want in plaats van te oordelen, vroeg Stefanus om vergeving. 
 
Jezus stond op, klaar om hen te oordelen als Stefanus wilde dat ze verantwoording moesten afleggen. 
Als hij had gezwegen, zou dat het geval zijn geweest. Maar hij sprak en vroeg om vergeving voor die 
zonde - niet hun redding, alleen voor die ene zonde. Paulus vroeg de Heer om vergeving voor zijn 
vrienden die bang waren om met hem in de rechtszaal te verschijnen. (2Timotheüs 4:16). 
 
Nogmaals, veel diepte in elk van deze voorbeelden.  
Ik sluit het volgende week af, tot dan: zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
Deeper Understanding 3 of 3, law of the trespass  
Dieper begrip, 3 van 3, wet van de overtreding  
 
Hallo allemaal, 
Misschien wel de grootste leerstellige fout in de christelijke cultuur van vandaag draait om het concept 
van vergeving. Wat Jezus onderwees binnen de context van de Joodse cultuur en de 
Oudtestamentische wet wordt door de moderne kerk volledig verdraaid.   
 
Paulus stelt in Efeziërs 2:1: "En u heeft Hij levend gemaakt, die dood was in overtredingen en 
zonden." Overtredingen EN zonden. Ze zijn niet hetzelfde.  
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Een overtreding is iemand die zondigt tegen een ander. Het is horizontaal, van persoon tot 
persoon, en gaat over onrecht, kwaad dat aangedaan is. Een zonde is tegen God, het is verticaal 
en gaat over schuld.  
 
Onze innerlijke vraag naar gerechtigheid heeft te maken met de schade en het onrecht dat aangedaan 
is. Men heeft iets verkeerds gedaan, we willen dat ze gepakt worden. We willen hen verantwoordelijk 
houden. De kerkcultuur zegt 'vergeef hen', wat de schuld wegneemt, maar gaat niet in op het letsel dat 
ze ons hebben toegebracht. Dat is ons conflict. We willen vergeven, maar we willen ook een 
verontschuldiging. We willen dat ze toegeven wat ze hebben gedaan. We willen dat ze het 
goedmaken.  
 
Onze innerlijke vraag naar gerechtigheid komt overeen met de Wet van Overtreding. Alles wat Jezus 
en Paulus over dit onderwerp onderwezen is gebaseerd op de Wet van de Overtreding. 
 
Wet van de overtreding: Leviticus 6:1-7  
"Als iemand ontrouw is aan de Heer door een overtreding tegen zijn naaste begaan te hebben met 
iets dat hem is toevertrouwd, of iets dat aan zijn zorg is toevertrouwd of iets dat gestolen is, of als hij 
zijn naaste bedriegt, of iets vindt dat verloren is gegaan en er dan over liegt of het niet teruggeeft. Als 
ze op deze manieren zondigen en zich hun schuld realiseren...  
 
"Ze moeten teruggeven wat ze hebben gestolen of gekregen door bedrog of liegen. Ze moeten het 
verloren eigendom dat ze vonden teruggeven aan hun naaste, en bij alles waarover ze gelogen 
hebben of wat ze hun naaste hebben aangedaan, EN 20% van de waarde toevoegen wanneer ze het 
teruggeven aan de persoon tegen wie ze in overtreding waren.  
 
"Dan zullen zij (met de andere persoon) dit alles naar de priester brengen die een offer voor hen zal 
maken, en zij zullen vergeven worden van deze overtredingen."  
 
Merk op dat ze het goed moeten maken met de persoon tegen wie ze in overtreding waren 
VOORDAT ze door God vergeven kunnen worden voor die overtreding.  
 
Dit bedreigt hun redding niet, want de wet is specifiek voor elke specifieke overtreding. Het betekent 
dat als ze houden wat gestolen is, of als ze nooit toegeven dat ze gelogen hebben over iets, of over 
welke overtreding dan ook, en als ze zich nooit verzoenen door hun overtreding toe te geven, dat ze 
dan voor de Heer zullen staan en daarvoor verantwoording moeten afleggen.  
 
Het slachtoffer zal hen misschien vergeven, maar ze hebben niet gedaan wat juist is om door God 
vergeven te worden, namelijk hun excuses aanbieden aan de persoon waartegen ze een overtreding 
begaan hebben. Voor die overtreding zullen ze door Hem verantwoordelijk worden gehouden. 
 
Hoe ziet dit eruit in onze moderne tijd? 
Hoe voeg je 20% rente toe in onze tijd? In hun tijd, als iemand een verloren leren jas vond die $500 
waard was, moesten ze de jas teruggeven en er 20% of $100 bij optellen en de persoon tegen wie ze 
in overtreding waren de $100 en de jas geven, DAN naar de priester gaan om Gods vergeving te 
ontvangen.  
 
Vandaag de dag zouden we, als we iemand onrecht hebben aangedaan en het goed willen maken, 
onze excuses aanbieden. Die "20%" zou dan kunnen bestaan uit het mee uit lunchen nemen of een 
kopje thee of koffie drinken waarvoor je betaalt. Het zou het sturen van een kaart of een briefje 
kunnen zijn nadat jullie je verzoend hebben, gewoon om er zeker van te zijn dat alles weer goed is 
tussen jullie. Die 20% zou iets zijn om er zeker van te zijn dat het weer goed komt tussen jullie twee. 
 
MAAR....Als iemand de gevonden jas houdt in plaats van hem terug te brengen, wordt hij voor God 
schuldig aan de zonde van stelen. Ze gaan niet naar de hel, maar ze worden wel verantwoordelijk 
gehouden voor het stelen.   
 
Jezus sprak over de Wet van de Overtreding in Mattheüs 5:25-26: "Spreek snel af met je tegenstander 
(de persoon tegen wie je in overtreding bent) terwijl je met hem onderweg bent. Of ze zullen je 
uitleveren aan de rechter, die je zal overleveren aan de officier en vandaar naar de gevangenis. Ik zeg 
je de waarheid, daar kom je pas uit als je elke cent hebt betaald die je schuldig bent."  



 
Christenen hebben dit jarenlang verkeerd begrepen en denken dat dit de hemel of de hel is. Dat is het 
niet. Het is gewoon een aansporing om je te verzoenen met degene tegen wie je in overtreding was, 
want als je dat niet doet, word je aangeklaagd voor diefstal, krijg je een boete van 20% en word je 
naar de gevangenis gestuurd. Dat was de gewoonte in die tijd.  
 
De grotere passage gaat over boosheid zonder reden en 'laat je geschenk achter bij het altaar en ga 
en verzoen je met je broeder'.Het gaat over de bereidheid om het goed te maken als je iemand 
onrecht hebt aangedaan.  
 
Dit is belangrijk 
Markus 11:25-26: "En als u staat te bidden, vergeef dan als u iets tegen een ander hebt, opdat uw 
Vader in de hemel uw overtreding vergeeft. Maar als u niet vergeeft (hun overtredingen tegen u), zal 
uw Vader in de hemel ook uw overtredingen niet vergeven." 
 
Dit is niet de hemel of de hel, dit is de Wet van de Overtreding. Ten eerste is vergeving een beslissing, 
geen emotie. Het is een beslissing om de persoon die ons gekwetst heeft te vergeven. Je hoeft je niet 
goed te voelen over hen of over wat er is gebeurd, want jij bent gekwetst. Ze blijven schuldig 
tegenover God, tenzij ze naar je toekomen en zich verzoenen.  
 
Dat gezegd hebbende, zowel Jezus als Stefanus vroegen de Vader om hun beulen NIET te 
beschuldigen van hun overtreding om hen te vermoorden. Wij hebben de optie om de Vader te 
vragen om hen toch te vergeven, zelfs als ze geen rekenschap afleggen van de schade die ze 
ons hebben berokkend of verzoening zoeken.  
 
Jezus zei bij Zijn opstanding: "Welke zonden je ook vergeeft, ze zijn vergeven. Welke zonden je ook 
vasthoudt, ze blijven." We hebben de autoriteit gekregen om Zijn naam te gebruiken tegen demonen, 
om Zijn naam te gebruiken om zieken de handen op te leggen. We kunnen in Zijn naam tot de Vader 
komen om barmhartigheid en genade te vragen om te helpen in tijden van nood. We kunnen de Vader 
ook vragen om iemands schuld te vergeven, zelfs als hij zich niet eerst met ons verzoent en die 20% 
toevoegt. OF... we kunnen Hem vragen om met hen af te rekenen. 
 
Paulus in 2Timoteüs 4:14-16:In vers 16 zegt hij dat toen hij voor het eerst voor de Romeinse 
rechtbank werd aangeklaagd, geen van zijn vrienden met hem meeging naar de rechtbank, en hij zei: 
"Ik bid God dat het hen niet toerekent.” 
 
Maar net daarvoor, in vers 14, schreef hij dit: "Alexander de koperslager heeft mij veel kwaad gedaan. 
De Heer zal hem vergelden naar wat hij gedaan heeft."  
 
In het geval van Alexander de Koperslager koos Paulus ervoor om hem niet te ontslaan van de 
schade die hij Paulus had berokkend. Ik weet zeker dat Paulus hem de schuld vergaf, maar hij 
verloste hem niet van de schade die hij Paulus had aangedaan. Paulus koos ervoor om de Heer met 
hem te laten afrekenen. Dat betekende dat als Alexander nooit berouw zou tonen, hij voor de Heer 
zou komen te staan om verantwoording af te leggen over het kwaad waarover Paulus schreef.  
 
Er zijn mensen die zich niet willen verontschuldigen voor het letsel dat ze ons hebben aangedaan en 
we vergeven hen verticaal, maar we willen wel dat ze de gevolgen van hun daden onder ogen zien. 
Dat is wat Paulus deed - de Heer laten afrekenen met Alexander de Koperslager. Dat is geen 
onvergevingsgezindheid. Het is hen verticaal vergeven, maar omdat ze horizontaal niet doen wat juist 
is, laten we hen over aan de handen van de Heer en gaan we verder met onze eigen zaken.  
 
Volgende week een vervolg: Door de emoties heen werken (de verwonding) als je iemand vergeeft. 
Tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 
Working through the emotions of forgiveness  
De emoties van vergeving doorlopen  
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Hallo allemaal, 
Als we bedenken dat overtreding een verwonding is tegen een persoon en een zonde tegen God, dan 
betekent dit dat de strijd om te vergeven tweeledig is: 
 
Ten eerste moeten we de beslissing nemen om hun schuld tegenover ons te vergeven, want Jezus 
zei: "Terwijl je staat te bidden, vergeef". Dit betekent dat vergeving een beslissing is, geen emotie. Die 
beslissing bevrijdt de persoon van schuld tegenover ons, maar bevrijdt hem niet van zijn schuld 
tegenover God of van het letsel dat hij heeft toegebracht. 
 
Zoals Paulus aantoonde  
Toen hij over Alexander de koperslager zei: "God zal met hem afrekenen naar wat hij gedaan heeft", 
laat dit zien dat er mensen zijn die je hun schuld tegenover jou (overtreding) vergeeft, maar dat je wilt 
dat de Heer met hen afrekent vanwege hun schuld tegenover Hem en het letsel dat ze jou hebben 
toegebracht.  
 
Kijk naar dit voorbeeld uit Openbaring 6:9-11, waar de apostel Johannes duizenden in de hemel ziet 
die vermoord zijn vanwege hun geloof in Christus: "Hoe lang nog, o Heer, heilig en waarachtig, 
voordat U onze moorden oordeelt en wreekt aan hen die nog op aarde leven?"  
 
Deze christenen zijn al in de hemel maar ze willen nog steeds dat de mensen die hen vermoord 
hadden berecht zullen worden. Dat is geen onvergevingsgezindheid, dat is een verantwoording 
verwachten voor hun daden, wat rechtvaardig en juist is.  
 
Onze keuze 
Toen Stefanus aan het eind van Handelingen 7 werd gestenigd, vroeg hij de Heer om degenen die 
hem doodden niet verantwoordelijk te houden voor die zonde. Toen Jezus aan het kruis hing, vroeg 
Hij de Vader om de mensen die Hem kruisigden niet verantwoordelijk te houden, want zij realiseerden 
zich niet wat er werkelijk gebeurde.  
 
Misschien vragen sommigen van jullie wel hetzelfde - Heer, leg hun deze zonde niet ten laste. Maar er 
kunnen ook anderen zijn zoals Alexander de koperslager, waarvan je net als Paulus of de martelaren 
in de hemel zegt: De Heer zal met hen afrekenen naar wat ze gedaan hebben of je vraagt hoe lang 
het duurt voordat Hij hen oordeelt.  
 
Hoe je ook kiest, je moet nog steeds de beslissing nemen om te vergeven. "Vergeef ons onze schuld, 
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven." "Vergeef, terwijl je staat te bidden, als je tegen iemand 
iets mocht hebben." (Lucas 11:4, Marcus 11:25-26) Dat is hun schuld, maar het lost de schade niet 
op. Van sommige mensen willen we dat God met hen afrekent over het letsel dat ze ons hebben 
toegebracht en over hun schuld tegenover Hem.  
 
Neem de beslissing om te vergeven. Maar het kan jaren, tientallen jaren duren om de verwonding die 
zij hebben veroorzaakt te verwerken. Je emoties doen pijn door wat zij hebben gedaan. Boos zijn of je 
gekwetst voelen is geen teken dat je niet vergeven hebt, want vergeven is een beslissing.  
 
Dit is hoe je er doorheen komt 
Ik was bijna 12 jaar oud toen mijn vader ons, 4 kinderen, vertelde dat hij en mama gingen scheiden. 
Mijn zusje van 5 wist niet wat dat betekende en zei dat ze het niet begreep. Hij zei: "Ik scheid van jullie 
moeder en van jullie. Ik zal er niet meer zijn met Kerstmis, feestdagen, verjaardagen, 
voetbalwedstrijden of schoolevenementen". Hij wilde niet gemeen zijn, maar in 1969 en in onze wereld 
kende niemand van ons iemand die gescheiden was. Hij was gewoon direct. 
 
Ik was de oudste, bijna 12 jaar, de anderen waren 10, 7 en 5, en ik had het laatste jaar of zo een 
groeiende afstand tussen mijn ouders gezien, maar ik wist niet wat het betekende. Vader, zo bleek, 
trouwde daarna met een vrouw met 2 eigen kinderen, met de voorwaarde dat hij haar twee kinderen 
als zijn eigen kinderen zou opvoeden en niets meer te maken zou hebben met zijn eigen 4 kinderen. 
Voor het grootste deel hield hij woord. 
 



Mijn broertje na mij en ik hielden het aantal verbroken beloftes bij, we kwamen tot ongeveer 23 
voordat we de tel kwijtraakten: "Zorg dat je na school klaar bent, dan kom ik langs om een ijsje met je 
te eten" of "Zoek me op, ik ben vandaag bij je balspel" en dergelijke. Hij kwam geen enkele belofte na.  
 
Ik ben mijn hemelse Vader dankbaar dat Hij voor verschillende vaders van vrienden van mijn leeftijd 
heeft gezorgd die mij in hun familiegebeurtenissen hebben opgenomen. Maar ik was al die tijd op 
zoek naar een vader. Met de scheiding stopte ik met alles wat ik deed, van 12-16 jaar. Ik stopte met 
kunstlessen, zwemmen, padvinderij, duiklessen, vlieglessen, ik zakte voor het eerste semester van de 
9e klas algebra - het kon me gewoon niets schelen. Toen ik op mijn 16e in de Heer ging geloven en 
Hem en de Vader leerde kennen, verdween mijn apathie voor school en het leven in een oogwenk.  
 
Tegen de tijd dat ik kon autorijden had mijn vader een regel. De regel was dat als we elkaar zouden 
ontmoeten om over school te praten en over de scheiding, ik hem alleen stiekem op zijn kantoor 
mocht ontmoeten. Ik moest achter parkeren en via de achteringang naar binnen gaan.  
 
Hij begon en eindigde elke ontmoeting met de volgende woorden: "Denk eraan, ____ (zijn vrouw) mag 
nooit van deze ontmoeting weten. Als ze er ooit achter komt zal ik het ontkennen, dus dit is tussen 
ons." Bijna elke bijeenkomst deelde ik de Heer met hem, maar hij had altijd een antwoord waarom hij 
niet geloofde.  
 
Het is een verschrikkelijke last voor een 16-jarige om zijn vader in het geheim te ontmoeten, maar de 
Vader hielp me. Zelfs met deze voorwaarden nam ik de beslissing toen ik 16 was om mijn vader voor 
alles te vergeven. Ik zag hoe mijn moeder worstelde om de rekeningen te betalen. Ik zag hoe onze 
priester haar af en toe discreet geld gaf of stilletjes onze energierekeningen betaalde. Tekens bracht 
ik mijn gedachten en emoties terug naar mijn beslissing.  
 
Hoe ik de emoties verwerkte 
Tussen het moment dat hij wegging, toen ik bijna 12 was, en het moment dat ik in de Heer geloofde, 
zat 4 jaar; of op dat moment 1/3 tot 1/4 van mijn jonge leven. Voor mij was papa een geweldige vader 
geweest. Hij leerde me hoe ik handen moest schudden, hoe ik mijn schoenen moest poetsen, hoe ik 
met geld om moest gaan (het weinige dat er was voor een kind in de jaren 60), over manieren als ik te 
gast was in iemands huis en hoe ik met volwassenen moest praten.  
 
Hij was me aan het klaarstomen om het familiebedrijf over te nemen of om een succesvol zakenman 
te worden. Hij leerde me ook zeilen en vertrouwde me op 8-jarige leeftijd een Sunfish (kleine zeilboot) 
toe op het meer waar ons zomerhuisje stond. Hij leerde me omgaan met een zakmes, 
basisgereedschap en dergelijke. Hij leerde me dat als je iets leent, je het altijd in minstens dezelfde 
staat moet terugbrengen als waarin je het hebt gekregen. Hij leerde me om een camping of 
motelkamer net zo goed of beter achter te laten dan toen je hem aantrof. Als we kampeerden en het 
was tijd om naar huis te gaan, trainde hij me om de hele camping af te lopen en afval op te rapen, 
zelfs als het niet van ons was - laat het in betere staat achter dan toen je het vond. Daar leef ik nog 
steeds naar. 
 
Voor mij was hij een geweldige vader, die alles weggooide.  
Ik begreep toen nog niets van volwassen problemen, dus toen ik eenmaal de beslissing had genomen 
om te vergeven, bracht de Vader God gebeurtenissen uit mijn kindertijd, goede of slechte, in 
herinnering en bij elke gebeurtenis wist ik dat ik "Ik vergeef" moest zeggen. Hetzij voor de pijn die hij 
had veroorzaakt door overdreven te straffen, hetzij voor het verlies van de goede tijden zoals ik 
hierboven beschreef: "Ik vergeef". 
 
Het verwerken van al die emoties duurde 10 jaar. Soms had ik een rustig moment en dan kwam er 
een herinnering boven: "Ik vergeef".Soms bracht een van mijn broers of zussen een voorval uit hun 
herinnering naar boven en kwam de oude woede in mij naar boven. Nadat ik het met mijn broer of zus 
eens was over wat er gebeurd was, kalmeerde ik, ging terug naar mijn oorspronkelijke besluit om te 
vergeven en, hoewel ik er geen zin in had, mompelde ik hardop:"Ik vergeef". 
 
Toen ik 26 was, getrouwd, 2 jongens en 1 op komst...  
Het laatste waar ik nog steeds boos over was, kwam naar boven. Ik was boos omdat ik mijn 
tienerjaren met papa miste. Ze konden nooit aan mij worden teruggegeven. Hij had, door zijn 
beslissing, die jaren gestolen. Ik was boos. 



 
Ik herinner me nog goed het moment waarop ik er vrede mee kreeg. Ik was in ons huis, keek naar de 
kinderen en de hond en naar mijn vrouw die het eten klaarmaakte terwijl ik in aan het opruimen was, 
en ik realiseerde me dat ik een goed leven had; mijn vader had gekozen al die dingen op te geven - 
een geweldige familie die van elkaar hield en in de Heer was. En opeens had ik vrede met mijn 
gemiste tienerjaren.  
 
Het voelde alsof er een last van mijn emoties was afgevallen. Alle herinneringen bleven, maar de pijn 
was weg. Iedereen die dit leest kan ook, net als bij mij, weten dat hij genezen is - de herinneringen 
blijven, maar er is geen pijn meer.  
 
Het volgende dat gebeurde schokte me. Onmiddellijk na deze openbaring brak de Vader in mijn 
gedachten in en zei: "Bel je vader en vraag hem je te vergeven."Ik was geschokt. Ik wist dat ik als 
tiener dingen tegen hem had gezegd en zelfs geschreven, zoals elke boze tiener wel eens doet. Maar 
ik had hem al 6 jaar niet gesproken. Hij wilde geen contact met ons en ik respecteerde zijn wensen. 
Toch pleegde ik dat telefoontje: 
 
"Hé pap, met John, hoe gaat het?" "Goed." "Pap, ik wil je vragen me te vergeven voor alles wat ik 
tegen je heb gezegd of gedaan." (Het was een aantal seconden stil) "Pap, wil je dat?"(Korte stilte) 
"Heel goed." Doe je dat! Dank je wel! Ik hoop dat jij en ____ een fijne kerst hebben." "Heel goed." 
"Dag pap."(Dat was het gesprek, zo goed als ik het me kan herinneren. Hij zei 2 of 3 keer 'Heel goed' 
en dat was alles wat hij zei. Maar het was genoeg.  
 
Ik had de cirkel zogezegd rond gemaakt. Ik had de beslissing genomen om te vergeven. Bovendien 
had ik de Vader gevraagd om hem te vergeven voor de scheiding in zoverre het betrekking had op mij 
(dat is mijn bevoegdheid, maar het is niet mijn bevoegdheid om dit namens mijn broers en zussen te 
vragen, dat is hun keuze). En ik had gedaan wat ik kon om het horizontaal goed te maken voor elke 
overtreding die ik tegen hem had begaan.  
 
Hoewel we elkaar al tientallen jaren niet meer hebben gesproken,  
Zou mijn vader me vandaag kunnen bellen en we zouden schoon en fris kunnen beginnen zonder ook 
maar een spoor van woede of wrok in mijn hart - in mijn hart zijn we terug bij die eenvoudige vader-
zoon-relatie die we hadden toen ik 8 of 10 was.  
 
Zo heb ik het vergevingsproces doorstaan. Het kostte me 10 jaar om elke herinnering die naar boven 
kwam terug te brengen naar mijn oorspronkelijke beslissing als 16-jarige om te vergeven, maar het is 
me gelukt. Christenen denken vaak dat het de duivel is die oude herinneringen naar boven haalt om 
hen te kwellen. 
 
En dat kan het geval zijn, maar mijn ervaring is dat als je ernaar kijkt, het heel vaak de Vader God is 
die deze herinneringen naar je toe brengt zodat je die emoties en dat onrecht dat je voelt, gevangen 
kunt nemen aan de gehoorzaamheid van Christus. Breng ze terug naar jouw oorspronkelijke 
beslissing om te vergeven. 
 
En zo werkt het... ik hoop dat dit een zegen is geweest. Volgende week een nieuw onderwerp. Tot 
dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 

http://www.cwowi.org/
mailto:cwowi@aol.com

