
The emotions of the Father, 1 of 3 
De emoties van de Vader, 1 van 3 
 
Hallo allemaal, 
Dit volgt op het 2-delige onderwijs over hoe de drie-eenheid van de mens de drie-eenheid van God 
weerspiegelt; dat wij 3 in 1 zijn net zoals God 3 in 1 is.  
 
Achtergrond 
Ik was een leider in een gemeente die in die tijd, volgens de plaatselijke krant, ongeveer 13.000 
mensen telde. Ik was de directeur van de Bijbelschool, waar in de loop van een jaar zo'n 700 mensen 
les volgden, dus ik had veel studenten die mij bezochten over hun worstelingen en problemen.  
 
In die tijd waren in de charismatische kerkwereld vlaggenzwaaiers en dansers 'in'. Dit waren mensen 
die tijdens de eredienst de gangpaden en het podium overspoelden en dansten. Sommigen leken te 
dansen met onzichtbare partners, anderen zwaaiden met vlaggen in 'aanbidding'. 
 
Waarom ik de Vader vragen stelde en waar het op uitdraaide 
Sommige van de vlaggenzwaaiers en dansers waren vrouwen die studenten waren van de 
Bijbelschool.  Verschillende van hen waren naar mijn kantoor gekomen met zeer ernstige persoonlijke 
problemen, op zoek naar advies. Bijna allemaal waren ze alleenstaand of hadden een ongelijk 
huwelijk; hadden ze een of ander trauma achter de rug of maakten zoiets op dat moment mee, en 
velen van hen hadden ernstige financiële problemen. Ze waren gestrest. 
 
Niet iedereen was zo, sommige dansers en vlaggenzwaaiers waren gewoon artistiek en drukten hun 
liefde voor de Heer uit in dans en het zwaaien met vlaggen - daar is helemaal niets mis mee. Maar zij 
waren in de minderheid.  
 
Verschillende dansers vertelden me privé dat ze zich inbeeldden dat ze met Jezus dansten, en 
sommigen vertrouwden me toe dat ze niet wisten of Hij het was of hun verbeelding. Ik wist dat mensen 
dansen door de Geest. En ik wist ook dat mensen dansen vanuit hun vlees. Hoe herken je het 
verschil? 
 
Net als het eens zo populaire 'heilig lachen'.Ik heb het echte gezien, een lachen dat uit iemands geest 
vloeit als ze worden aangeraakt of bediend door de Heer. En ik heb het vlees gezien, massahysterie, 
suggestieve verkoop, hoe je het ook wilt noemen - ik heb veel meer vlees gezien dan dat ik lachen 
van de Geest en in de geest heb gezien.  
 
Dus vroeg ik de Vader ernaar 
Hij zei: "Ik manifesteer mijn emoties door de manifestaties (gaven) van de Geest. Deze mensen zijn 
emotioneel rauw, hun emoties liggen aan de oppervlakte door onrust in hun leven, vroeger of nu, dus 
zij zijn de eersten die mijn emoties voelen, waar Ik in een dienst beweeg." 
 
Dat was logisch. Hun emoties waren rauw, dus er was een verbinding met hun geest en de Heilige 
Geest. Hun emoties met Zijn emoties. Ik was geïntrigeerd door de verbinding tussen menselijke 
emoties en de Heilige Geest, maar dat heb ik even terzijde geschoven. (Ik heb gezien dat veel kerken 
emotie verwisselen met zalving en denken dat ze hetzelfde zijn. Dat zijn ze niet.) 
 
Ik ging terug naar Zijn verklaring dat Hij Zijn emoties uit door de manifestatie van de Geest. "Kunt u mij 
daar hoofdstukken en verzen over geven Vader?" Zijn antwoord kwam onmiddellijk: "Bestudeer 
ontferming in de evangeliën. Elke keer dat je ontferming bij de Heer ziet, wordt het gevolgd door een 
manifestatie van de Geest. 
 
"Mattheüs 9:35-38; 10:1:Jezus had ontferming met de menigte en zalfde daarom de discipelen om te 
gaan genezen en demonen uit te drijven. Bedieningsgaven manifesteren. 
Mattheüs 14:14; Jezus werd met ontferming bewogen over de menigte, genas hun zieken. Genezing. 
Mattheüs 15:32-39:Jezus had medelijden met de 4000 mannen (vrouwen en kinderen niet 
meegerekend) en vermenigvuldigde broden en vissen. 
Gave van wonderen.  
Mattheüs 20:29-34:Jezus werd met ontferming bewogen en raakte 2 blinde mannen aan en genas 
hen. Genezingsgave. 



 
Marcus 1:41:Jezus was met barmhartigheid bewogen met een melaatse en genas hem. 
Genezingsgave.  
Marcus 5:1-20; Jezus drijft Legioen uit en de man wil Jezus volgen. Omdat hij niet-Joods was, kon dat 
toen niet, en de Heer zei hem naar huis te gaan en iedereen te vertellen hoe de Heer ontferming met 
hem had en hem had verlost. Manifestatie van genezing of gaven van wonderen/bevrijding. 
Marcus 6:33-35; Jezus had ontferming met de schare en onderwees hen. Manifestatie van gave van 
onderwijs.  
Marcus 6:35-44: Jezus werd met ontferming bewogen over deze zelfde mensen, om 5.000 mannen 
(vrouwen en kinderen niet meegerekend) te voeden. Gave van wonderen. 
 
Lucas 7:13-15; Jezus, vol ontferming over een weduwe die haar enige zoon begroef, wekte hem op 
uit de dood. Gave van wonderen, of sommigen zouden kunnen zeggen 'geloof' of 'speciaal geloof' 
voor die situatie.  
 
Onervarenheid in deze dingen van de Geest... 
...kan ertoe leiden dat iemand bewogen wordt met zijn eigen compassie, denkend dat het de 
compassie van de Vader is. Door deze fout hebben sommigen hun eten of huurgeld weggegeven aan 
een nood die ze op TV zagen, en vragen zich daarna af waarom God hen dat geld niet teruggeeft.  
 
Het antwoord is dat hun mededogen van de ziel is, emoties. Het mededogen van de Vader wordt 
gevoeld, ervaren, in onze geest en stroomt met enige kracht naar anderen; via onze eigen emoties, 
die afstandelijk blijven, bijna als één die het van aan afstandje bekijkt. Je voelt gewoon (in je 
ziel/denken) dit mededogen in je geest en je wordt bewogen om actie te ondernemen. Gods 
mededogen maakt de problemen van een ander niet tot de jouwe, maar maakt een zekere 
onthechting mogelijk zodat je je prioriteiten in de juiste volgorde kunt houden. De problemen van een 
ander zijn voor Hem om aan te pakken, niet de onze.  
 
Begin hiermee 
Jaren geleden was ik voorganger van een kleine gemeente. Ik ben nooit iemand geweest die zomaar 
iets onderwees. Ik vroeg altijd, en tot op de dag van vandaag, aan de Vader wat Hij wilde dat ik zou 
delen. Ik vraag het en wacht dan tot Hij het me rechtstreeks zegt of door de Geest een onderwerp 
benadrukt. Dat begon bij mij tientallen jaren geleden.  
 
In die tijd, 1989 tot 1992, merkte ik dat de wil van de Vader voor elke dienst gericht zou zijn op één 
van de 3 gebieden: Woord, Aanbidding of bediening. Ik kon het in mijn geest voelen als ik aan die 3 
elementen van elke dienst dacht. Ik voelde dat één onderdeel zwaarder woog dan de andere. Het was 
een dieper gevoel van Zijn aanwezigheid dat één onderdeel meer benadrukte dan de andere. Omdat 
ik niet wist hoe ik dit het beste kon verwoorden, begon ik de Vader te vragen terwijl ik me 
voorbereidde op elke dienst: "Waar bent U voor in de stemming; Woord, Aanbidding of bediening?". 
 
Ik leerde om mijn schema voor die dienst gewoon overboord te gooien en om te volgen waar de 
zalving was - woord, aanbidding, gebed. Als ik geen boodschap had en de 'stemming' was 
aanbidding, dan vertelde ik dat de gemeente aan het begin van de dienst, ontving het offer aan het 
begin zodat er geen onderbrekingen zouden zijn en dan aanbaden we gewoon. Andere keren had ik 
een duidelijke boodschap en vroeg ik het aanbiddingsteam om de aanbidding kort te houden, of  we 
sloegen het helemaal over, met uitzondering van een openingslied, zodat iedereen binnen kon komen. 
Andere keren wilde de Vader bediening, dus was de aanbidding kort maar diep en liet ik de gemeente 
voor elkaar bidden. Mensen kwamen naar me toe en zeiden: "Ik hou van deze gemeente, ik weet 
nooit wat er gaat gebeuren, maar het is altijd gezalfd. 
 
"Binnen een paar dagen na dat gesprek met de Vader  
had ik een bezoeking van de Heer. Hij ging rechtstreeks naar 1Corintiërs 12:4-7, over dit onderwerp, 
om verder te gaan met wat de Vader me had geleerd. Daar gaan we volgende week verder mee.  
 
Maar overweeg dit: De Vader drukt Zijn emoties uit door de gaven van de Geest. Als je je voorbereidt 
om naar je gemeente te gaan, of om je bijbelstudie te beginnen, of om deel te nemen aan of leiding te 
geven aan je huiskerk, vraag je dan eerst af: Vader, waar bent U voor in de stemming? Waar zal Uw 
aanwezigheid zijn? 
 



Waar Hij heen wil, waar de zalving zal zijn, is misschien niet wat jij gepland hebt. Je zult voelen dat er 
meer 'gewicht' op een bepaald gebied ligt. Volg dat. Verander het 'schema' om dat gebied waar de 
Vader in geïnteresseerd is, de focus te geven.  
 
Neem een stap in geloof; gooi je plannen overboord zodat je kunt doen wat je de Vader ziet doen. Hij 
zal rechtstreeks van de Vader door de Geest naar jou, het lichaam van Christus, stromen. En het zal 
geweldig zijn.   
 
Tot volgende week, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 

 
 
The emotions of the Father, 2 of 3 
De emoties van de Vader, 2 van 3 
 
Hallo allemaal, 
Ik eindigde vorige week dat een paar dagen nadat de Vader me had geleerd hoe Hij Zijn emoties 
manifesteert door de manifestatie (gaven) van de Geest, ik een bezoek van de Heer had. 
 
Hij begon waar de Vader was opgehouden en sprak met mij over 1Corintiërs 12:4-7. Maar voordat ik 
deel wat Hij zei, moet je eerst weten wat ik wist voordat Hij mij onderwees, dus dat deel ik eerst: 
 
"Er zijn verschillende soorten genade gaven, maar het is dezelfde Geest.  
En er zijn verschillende soorten  bedieningen, maar het is dezelfde Heer. 
En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die aan het werk is.  
Aan ieder is een manifestatie van de Geest gegeven voor het algemeen welzijn."  
 
Dit is wat ik wist over dit gedeelte voordat de Heer mij begon te onderwijzen 
Wat ik wist is dat in vers 4 het woord 'gave' 'charis' is, dus de Heer heeft het over de charismatische 
gaven. Deze omvatten de gaven van profetie, tongentaal, vertolking van tongen(openbaringsgaven). 
Genezingen, wonderen, bijzonder geloof (krachtgaven). En de openbaringsgaven: woorden van 
wijsheid (over de toekomst), kennis (kennis over het heden of verleden) en het onderscheiden van 
geesten (dingen van God of de duivel waarnemen).  
 
Hierover gaat vers 4. Vers 5 zegt: 
"En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde God."  
 
Het woord 'bedieningen' is 'diakonia', dat in die tijd werd gebruikt om ‘aan tafel bedienen’ te 
beschrijven. Het wordt verschillend vertaald als dienst, bediening, bedienaar, bedienen, dienen. De '5-
voudige' gaven zijn inbegrepen in deze gaven (apostel, profeet, herder, leraar, evangelist) maar zijn 
niet het totaal. 
 
Paulus noemt ook dingen als helpen (bijstaan, hulp verlenen) en besturen (letterlijk 'een schip 
besturen', wat betekent mensen helpen leiden (naar veiligheid)) evenals 'dienende gaven'. 
 
Zowel charismatische gaven als dienende gaven zijn, zegt Paulus, dezelfde Geest en Heer die doen 
wat tot welzijn van allen is. Hij vervolgt in v6: 
 
"En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is in al deze dingen dezelfde God die aan het werk 
is."  
 
Het woord 'werken' is 'energema', of energie. Er zijn verschillende manieren van energie (motivatie), 
maar in al deze dingen is het dezelfde God die aan het werk is. Wat jou motiveert in God, is van de 
Geest. Je bent geboren met die motivatie.  
 
Dit worden de 'motivatiegaven' of 'energiegaven' genoemd. We moeten bewogen en gemotiveerd 
worden door de manier waarop we geschapen zijn. Paulus noemt er enkele in Romeinen 12:1-8, waar 
hij begint met te zeggen dat aan ieder een mate van geloof gegeven is en dat hij alleen kan spreken 



door de genade die hem gegeven is. Hij spoort ons aan niet hoogmoedig te worden, want we zijn 
zoals we geschapen zijn.  
 
Dit zet de toon voor dit idee, dat ieder van ons een mate van geloof heeft die direct gerelateerd is aan 
de gaven waarmee we geschapen zijn. Hij somt er een paar op, te beginnen in vers 6: 
 
"Sommigen zijn (gemotiveerd door) profetie." Dit is niet de charismatische gave van profetie, maar een 
mate van geloof, een energie die kenmerkend is voor profetische mensen. Deze mensen zijn direct, to 
the point, houden van gerechtigheid en haten zonde, en zijn goede beoordelaars van mensen en 
kunnen aanvoelen wanneer iemand in zonde is. Zo zijn ze geboren. Het is een deel van wat hen 
energie geeft, wat hen motiveert.  
 
Paulus zegt dat ze moeten doen 'naar de mate (maat, bereik, sfeer) van uw geloof', wat betekent dat 
ze niet te ver moeten gaan. Iemand met een profetiemotief wil elke fout die hij ziet corrigeren, zelfs als 
het niet zijn zaak is om dat te doen. In de naam van het corrigeren van een persoon hebben ze de 
neiging om te ver te gaan en kunnen ze mensen kwetsen door een probleem waarvan ze zien dat het 
gecorrigeerd moet worden, te forceren. Paulus zei dat je je moet beperken tot je eigen geloof, je 
relaties en dit natuurlijk met liefde en gepastheid.  
 
Paulus schrijft verder hetzelfde 'in verhouding tot uw geloof' in verzen 7-8 van 'dienen, onderwijzen en 
aansporen'.  
 
Een dienaar heeft de neiging om te dienen tot hij uitgeput is, waarbij hij zijn gezin op de 2e plaats zet, 
na de kerk of na anderen. Ze geven hun boodschappengeld aan een goed doel omdat ze niet 
geduldig genoeg kunnen wachten tot de juiste kanalen in de nood voorzien. Ze willen niet gezien 
worden, ze geven de voorkeur aan het vervullen van fysieke behoeften achter de schermen - 
schoonmaken, stoelen klaarzetten, iemand helpen naar een doktersafspraak te gaan, vriendelijke 
dingen doen die alleen God ziet. Maar probeer niet iedereen te dienen, houd je prioriteiten op orde. 
Verwaarloos jezelf en je gezin niet door je in te zetten voor het werk van God. 
 
Leraren, die graag onderzoek doen en van feiten en cijfers houden, en vermaners, die hun verhaal 
willen vertellen, willen alles eruit flappen zonder er rekening mee te houden dat misschien niet 
iedereen dat kleine detail wil horen dat iemand die van nature een leraar is, fascinerend vindt. Of 
misschien willen ze niet 20 minuten lang elk detail horen van wat God deze week voor jou heeft 
gedaan - misschien is een samenvatting van 1 minuut beter. Beperk je tot wat in verhouding staat tot 
je geloof, als je daar de gelegenheid voor hebt.  
 
Een leraar betekent niet één van de 5-voudige bedieningen, het is iemand die van nature anderen iets 
wil bijbrengen. Of het nu gaat om een jonge moeder te laten zien hoe ze voor haar baby moet zorgen, 
of een man die zijn zoon wil leren hoe hij een motor uit elkaar moet halen. Ze zijn van nature 
gemotiveerd om hun leven aan anderen door te geven.  
 
Paulus gaat dan verder in vers 7-8 met het delen en vervolgens het begrenzen van 'mededelen', 
'leiding geven’ (organiseren) en barmhartigheid. Hij zegt tegen hen die graag geven, doe dat in alle 
eenvoud. Met andere woorden, niet om door anderen gezien te worden, niet met bijbedoelingen, hou 
het eenvoudig want de neiging is om trots te zijn en gezien te willen worden. 
 
Tegen wie 'leiding geeft' zegt hij met 'ijver', wat betekent dat een organisator de neiging heeft om meer 
dingen aan te nemen dan ze aankunnen. Ze weten van nature hoe een kantoor georganiseerd moet 
worden, wie waar moet zijn voor welk project, bijvoorbeeld. Paulus zegt dat je die motivatie moet 
toelaten, maar alleen tot het punt waarop je ijverig kunt blijven. Neem niet meer op je dan je goed 
aankunt.  
 
Van 'barmhartigheid', zegt hij in blijmoedigheid. Waarom? Omdat iemand die bewogen wordt door 
barmhartigheid de neiging heeft om de problemen van de persoon die hij barmhartigheid toont over te 
nemen. Paulus zegt dat je een emotionele afstand moet bewaren, Gods barmhartigheid aan hen moet 
tonen, maar niet in die mate dat je niet meer blijmoedig kunt zijn - als je het gevoel krijgt dat je 
emotioneel betrokken raakt bij de persoon aan wie je barmhartigheid toont en je je objectieve 
blijmoedigheid verliest, trek je dan terug, beperk jezelf.  
 



Paulus zei in 1Corintiërs 12:6, toen hij deze motivatie- of energiegaven opsomde, dat al deze dingen - 
de charismatische, de bedienings- en de energiegaven - God zijn die in iedereen werkt. Hij sluit af met 
een herformulering in vers 7: "Aan ieder is de openbaring van de Geest gegeven voor ieders 
algemeen welzijn. 
 
Nu begrijp je wat ik begreep voordat Hij sprak; en daar gaan we volgende week mee verder.  
Het punt dat ik zag en begreep, is dat de gave van voorganger gelijk is aan de persoon die 
barmhartigheid toont, die gelijk is aan iemand die kan profeteren. Er zijn geen supersterren in 
Christus, allen zijn slechts een manifestatie van de Geest zodat we geen eer ontvangen.  
 
Het is een erge zonde dat sommige voorgangers denken dat anderen hen moeten dienen. Of dat 
'apostelen' denken dat ze moeten heersen over degenen waarvoor ze geroepen zijn en dat die hen 
moeten dienen. De persoon die bewogen is om te organiseren is gelijk aan de apostel, slechts 
verschillende functies. Gered door hetzelfde bloed. Hoe durven we de een boven de ander te 
verheffen. We eren de functie, maar met het besef dat het dezelfde Geest, dezelfde Heer, dezelfde 
Vader God is die door ons heen naar onze wereld stroomt.  
 
Tot volgende week, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 

 
The Emotions of the Father 3 of 3 but there will be a 4th 
De emoties van de vader, 3 van 3 maar er komt een 4e 
 
Hallo allemaal, 
In het bezoek van de Heer leerde Hij me uit 1Corintiërs 12:4-7. Vorige week deelde ik de basiskennis 
die ik al had.  De belangrijkste punten zijn dat alle manifestaties van de Heilige Geest, charismatische, 
bedienings- en motivatiegaven, allemaal slechts een manifestatie van de Heilige Geest, gegeven tot 
welzijn van iedereen.  
 
Dit moet echt een openbaring zijn die iedereen moet hebben. Dat we allemaal gelijk zijn in Christus, 
allemaal gered door hetzelfde bloed, alleen met verschillende functies. Als jij je dat beseft, zet je 
niemand op een voetstuk buiten zijn of haar functie in Christus – respect, dat wel- maar denk niet 
meer van hen buiten het feit dat we allemaal gered zijn door hetzelfde bloed van Jezus. Wees zeker 
van wie je bent, maar niet arrogant, want we zijn allemaal gelijk in Hem.  
 
Wat de Heer zei 
"Je moet ophouden ze als gaven te zien, maar als openbaringen van de Geest. Je moet ophouden ze 
te zien als binnen de vier muren van een kerk, in een dienst; realiseer je dat Ik in ieder mens ben, en 
dat alle dingen door Mij en voor Mij gemaakt zijn." 
 
"De wereld labelt gaven anders, maar ik ben het nog steeds die in Mijn mensen beweegt." Ik vroeg om 
een voorbeeld en Hij zei: "Denk aan de apostel Paulus. Hij ging naar een stad om discipelen te maken 
en was deels leraar, deels evangelist, deels voorganger, deels profeet en hij diende iedereen. Maar in 
Korinthe werkte hij een tijdje als tentenmaker. Bestudeer een tentenmaker uit de eerste eeuw en je 
zult zien dat hij te maken had met het opzetten van een bedrijf, het verzamelen van materialen, 
productie, marketing en verkoop. Wat de wereld (soms) ondernemer noemt, is in de gemeente een 
apostel. Dezelfde gave in hem als apostel, stelde hem in staat om ondernemer te zijn."  
 
Toen spraken we over mijn eigen leven en Hij liep met me door verschillende banen die ik had gehad, 
hoe de gaven in mij die in de bediening werden gebruikt, me ook in staat stelden om in verschillende 
bedrijven en banen te werken. En hij wees me op banen die ik had gehad maar die niet tot mijn gaven 
behoorden, wat verklaarde waarom ik ze niet leuk vond of er niet goed in was. 
 
Ik zal er twee delen: Ik was de Campus Minister voor een bediening aan de Universiteit van Colorado 
in Boulder, Colorado. We hielden diensten en Bijbelstudies op de campus. We organiseerden 
concerten zoals The 2nd Chapter of Acts, Barry McGuire, enz. in de periode 1982-83, voor degenen 
onder jullie die weten wie deze mensen zijn, lol. We waren gastheer voor opkomende leraren zoals 
Andrew Wommack, enzovoort.  

http://www.cwowi.org/
mailto:cwowi@aol.com


 
Wat ik dacht dat ik miste was evangelisatie. Ik had het idee dat een campuspredikant een evangelist 
moest zijn. Dus zette ik een luidspreker en een microfoon neer op een plek buiten waar studenten 
samenkwamen om te lunchen, zette de microfoon aan, klaar om hen over Jezus te vertellen - en ik 
kon aan niets denken, er schoot mij niets te binnen. Helemaal niets. Ik schaamde me zo dat ik binnen 
3 minuten de boel inpakte en wegging. Ik zat vol schuldgevoelens, veroordeling en verwarring. 
 
De volgende zondag had een bezoekende dienaar een woord voor me. Hij profeteerde en zei: "Ik heb 
je naar Mijn volk geroepen en je zult velen onderwijzen. Je bent niet voor de wereld geroepen, maar 
om Mijn volk op te bouwen. Van tijd tot tijd zullen sommigen tot Mij komen door jouw bediening, maar 
dat is niet jouw focus. Je bent geroepen voor Mijn volk, rust hierin mijn zoon. "Oef, ik had vrede en 
sindsdien heb ik dat nog steeds.  
 
Wat er direct mee te maken heeft, is dat ik geen verkoper ben.  
Nadat ik in 1992 naar Tulsa was gekomen, voordat ik door de kerk werd aangenomen, haalde ik mijn 
verzekeringsdiploma en ging ik werken bij een bedrijf dat verzekeringsalternatieven en andere 
financiële producten verkocht aan overheidsmedewerkers. We konden echt iets beters voor hun 
pensioen doen dan hun overheidsprogramma deed. Ik kon het goed uitleggen, goed onderwijzen, 
maar ik kreeg de mensen niet zover dat ze op de stippellijn tekenden.  
 
Beide zijn verwant - beide hebben te maken met verkoop. De een noemt het evangelist, de ander 
noemt het verzekeringsverkoop. Dezelfde gave, of eigenlijk het gebrek aan dezelfde gave.  
 
Daarentegen kan ik iemand het Woord leren, ik kan hem leren hoe hij pizza moet maken. Ik kan ze 
leren hoe ze een toilet uit elkaar moeten halen of loodgieterswerk moeten installeren of een huis in 
elkaar moeten zetten. Het is allemaal dezelfde gave van onderwijs, alleen met een andere functie.  
 
Toen de Heer en ik mijn banen onder de loep namen (Barb zegt dat ik 39 banen heb gehad, van 1980 
tot 1994) terwijl ik ook in de bediening zat, om maar een dak boven ons hoofd te hebben en soms 
zelfs 2 banen. Ik zag dat de gaven in mij dezelfde waren, ze functioneerden alleen op verschillende 
manieren binnen verschillende banen. Maar dezelfde gaven. Het maakte niet uit wat de mens voor 
een functie had geschapen, Christus in mij veranderde nooit, Hij was dezelfde gaven die Hij in mij had 
geschapen. 
 
Plotseling werd het allemaal duidelijk, op dat moment was ik 'ontkerkelijkt', of in ieder geval het 
begin ervan. 
Ik herinnerde me gefrustreerde mannen die een baan als managers hadden, terwijl ze dachten dat ze 
geroepen waren om pastor te worden, en dus God misten of erger nog, Hem teleurstelden. Ze hadden 
het mis.  
 
Wat ik me realiseerde was dat zij pastors waren, waarbij hun 'kudde' de mensen waren met wie ze 
werkten en die naar hen toe kwamen met hun problemen en moeilijkheden. Dit waren mannen en 
vrouwen die pastors waren, die hielden van de mensen met wie ze werkten, die een geweldige 
aanwezigheid voor de Heer waren op die werkplek, of ze Jezus nu ooit deelden of niet. Ze hielden van 
hun werk, niet voor het werk, maar voor de mensen die ze op hun werk hielpen en voor wie ze 
zorgden. Ze waren voorgangers omdat Christus hen die gave had gegeven, maar de mens plakte een 
etiket op hun baan en zij geloofden meer in het etiket dan in Christus in hen.  
 
Ik herinner me mannen die graag 'klusjes' deden om mensen te helpen, terwijl ze dachten dat ze niet 
in de bediening zaten. Ze hielpen ook vaak in de kerk met het repareren van dingen in het gebouw. 
Eén man dacht dat hij niet in de bediening was, en als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik hem 
directer gezegd dat hij echt wel in de bediening was, want hij draagt Christus in zich waar hij ook gaat. 
Dezelfde gave van Christus in hem die hem motiveerde om dingen in het kerkgebouw te repareren, 
motiveerde hem ook om dingen bij mensen thuis te repareren – kerk, kerkleden, buren, wie dan ook.  
 
Ik begon in te zien dat alles  voor ons heilig is,  
Er is niets dat werelds is, want wij hebben Christus in ons. Ik gaf niet meer om titels en was in staat 
om functiebeschrijvingen slechts te zien als labels voor de gaven van God in elk persoon.  
 



De conciërge die houdt van zijn baan op school, in de buurt van de kinderen is, gedachten en wijsheid 
aan hen doorgeeft wanneer hij maar kan. In de bediening.  
 
In de visitatie noemde de Heer Psalm 68:18  
Het is de voltooiing van de gedachte van Paulus in Efeziërs 4:8: "Daarom, zoals hij (de psalmist) zegt: 
Toen Hij opgevaren was, gaf Hij gaven aan de mensen, opdat God zou wonen onder de 
weerspannigen."- de laatste regel is de voltooiing van Paulus' verwijzing in 4:8.  
 
Ik zag dat ieder van ons Christus in zich heeft. Gelijkwaardig, maar met verschillende functies. Het 
maakt niet uit wat het etiket van de mens is, het is Christus in ons die Zichzelf manifesteert, of het nu 
gaat om organiseren, onderwijzen, iemand te eten geven als hij ziek is of over iemand profeteren. Of 
het nu gaat om het stilletjes geven van geld om iemands noden te lenigen, of het repareren van een 
toilet voor een alleenstaande ouder - het is allemaal Christus in ons - wie geeft er om de etiketten?! 
 
Volgende week meer over wat Hij zei, ik ben een beetje lang doorgegaan. Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 

 
Emotions of the Father; Final thoughts  
Emoties van de vader; laatste/afsluitende gedachten  
 
Hallo allemaal, 
Het ontvangen van deze lessen betekende dat ik mijn denkwijze moest veranderen dat de gaven zich 
alleen in de gemeente of onder gelovigen manifesteren.  
 
In de tijd dat ik deze dingen leerde, vertelde ik ze op mijn beurt aan 2e jaars Bijbelschoolstudenten. 
Eén man kwam na de les naar me toe om te zeggen dat ik hem net iets had uitgelegd wat de Heer 
hem had verteld, maar dat nooit duidelijk was geworden.  
 
Deze man was eigenaar van een verwarmings- en airconditioningbedrijf.  
Hij zei: "De Heer zei tegen me: 'Je bent een apostel in de verwarmings- en airconditioningbranche’. Nu 
begrijp ik mijn roeping." De manier waarop hij zijn bedrijf liet groeien was heel 'Bijbelachtig'. Hij leerde 
mannen kennen die hun eigen verwarmings- en airconditioningsbedrijf hadden. De overgrote 
meerderheid daarvan waren oudere mannen en zij werkten alleen in het bedrijf of hadden 1 of 2 
helpers. 
 
Hij kocht hun bedrijf en hield de bedrijfseigenaar een jaar of zo op de loonlijst om voor zijn klanten te 
werken. Daarna liet hij de man met pensioen gaan, terwijl zijn helpers bleven werken voor het 
klantenbestand dat hij in het grotere bedrijf had ingebracht. Hij had ongeveer 5 mannen voor zich 
werken van wie hij de zaak had gekocht. En dat niet alleen, hij droeg geleidelijk het eigendom van het 
grotere bedrijf over aan zijn werknemers, met het doel dat het bedrijf verder kon gaan met de 
werknemers die het runden, zodat hij met pensioen zou kunnen gaan.  
 
Het was zoals Paulus en de gemeenten in zijn 'netwerk'. Korinthe, Filippi, Kolosse, enzovoort. 
Naarmate zijn bediening zich elders uitbreidde, droeg hij geleidelijk de verantwoordelijkheid over aan 
de gemeentes en het lokale leiderschap. De brieven van Paulus maken duidelijk dat ieder individu 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven moet nemen. Ik begreep waarom de Heer 
tegen deze man zei dat hij een apostel in de verwarmings- en airconditioningsindustrie was. De 
manier waarop hij zijn bedrijf runde, weerspiegelde Paulus' patroon met de gemeenten en het was 
een christelijk bedrijf met gelovigen of werknemers die geleidelijk tot de Heer kwamen.  
 
Sindsdien  
Mensen hebben gezegd dat ze geen bediening hebben omdat ze een 'seculiere' baan hebben. Maar 
er bestaat niet zoiets als 'seculier' voor een gelovige, want Christus is in ons. Ze zijn al een 
voorganger van mensen, of in de verkoop met het winnen van mensen voor de Heer terwijl ze ook hun 
brood verdienen in de verkoop. Ze realiseerden zich dat het dezelfde Christus in hen is die mensen 
naar Jezus brengt, of  die iemand iets verkoopt .Dat klinkt nogal grof, maar de kern van waarheid is er.  
 

http://www.cwowi.org/
mailto:cwowi@aol.com


In de Bijbelschoolklas vroeg ik hoevelen er profetisch waren, en verschillende handen gingen 
omhoog. Hun huidige banen waren zaken als boekhouding, personeelszaken, beleidsmakers, 
advocaten. De profetische gave die naar cijfers of een beleid of een juridische status kon kijken en 
hen kon vertellen waar zij of dat bedrijf een jaar later zouden zijn. Dezelfde gave functioneerde in een 
gemeente of Bijbelstudie,  toen God hen een woord van wijsheid gaf: als die persoon dit zou doen, 
dan zou dat gebeuren, en als ze dat zouden doen, dan zou dit gebeuren. Dezelfde gave, dezelfde 
Christus in hen, alleen een andere structuur om doorheen te stromen, op basis van werk of kerk. Maar 
dezelfde gaven. 
 
In het bezoek 
Ik realiseerde me dat iemand die gemotiveerd is door barmhartigheid, in conflict zou kunnen zijn met 
iemand die gemotiveerd is door profetie - die de dingen kant en klaar ziet, goed of fout. Een 
bemoediger zou in conflict kunnen komen met een profeet. Een organisator in conflict met iemand die 
alleen maar wilde dienen.   
 
Zodra ik een vraag begon te stellen over conflicten, realiseerde ik me dat al deze manifestaties van de 
Heilige Geest in Christus te vinden zijn. Hij kon Zijn vriend Petrus berispen toen Petrus zei dat Hij niet 
naar het kruis moest gaan in Mattheüs 16, terwijl Hij ook genade had met de vrouw die in overspel 
betrapt was, in Johannes 8. Al deze manifestaties van de Heilige Geest worden in Hem gevonden. Al 
onze emoties worden daarom eerst in Hem gevonden.  
 
Na afloop van dit bezoek 
Een paar dagen later begon de Vader weer tegen me te praten over onze persoonlijkheden. Hij zei dat 
Hij gewoonlijk tot ons zal spreken in overeenstemming met hoe Hij ons geschapen heeft. 
 
Hij zei: "Tot een persoon die begaafd is met profetie (energiegave) zal Ik direct en to the point 
spreken, wat hard kan lijken voor anderen, maar voor hen is dat hoe zij de dingen zien. Maar tot 
iemand die gezegend is met barmhartigheid, zal Ik vriendelijk spreken, zelfs als het onderwerp 
dringend of van groot belang is." 
 
"Tegen jou, omdat Ik je heb geschapen om langzaam te gaan, bedachtzaam, met overleg, zal Ik met 
je omgaan in het besef dat het tijd zal kosten, dat je dingen zult overdenken. Maar tot een ander zal ik 
direct spreken, bot zelfs, en voor hen als zijnde met grote urgentie en onmiddellijk belang. Gewoonlijk 
is het volgens elke gave dat ik tot mensen spreek en met hen omga, want hoe ze zijn, maakt deel uit 
van Mij en Mijn persoonlijkheid." 
 
Jaren later sprak ik met een moeder van 4 dochters. Ze zei dat wanneer de meisjes onderling ruzie 
maken, het moeilijk voor haar is, omdat een stukje van haar in elk van de 4 dochters is en ze het 
standpunt van elke dochter kan zien. Het deed me denken aan dat gesprek met de Vader. Hij is in 
ieder van ons en zal tot ons spreken in overeenstemming met hoe Hij onze persoonlijkheid heeft 
geschapen. De persoon met wie we een conflict hebben is ook in Hem geschapen, dus de Vader 
begrijpt ieders perspectief en punt in een conflict en zal aan elk van hen werken om evenwicht en 
begrip tussen de 2 mensen te brengen. 
 
De Vader liet me zo relaxed voelen, want ik geef toe dat ik tot op dat moment vaak had gedacht, 
nadat ik iemand met grote aandrang en vasthoudendheid had horen spreken, dat wat Hij tegen hem of 
haar zei wel voor mij moest zijn. Ik realiseerde me dat de fout die ik had gemaakt was dat ik de manier 
waarop Hij met die persoon omging, verkeerd had opgevat. Dat de toon die Hij bij anderen aansloeg, 
niet de toon is die Hij bij mij aanslaat. En daar had ik vrede mee. Paulus zei in Romeinen 12:3 dat aan 
ieder de maat van het geloof gegeven is. Ik leerde mijn 'maat' niet te vergelijken met de 'maat' van 
iemand anders. 
 
De Vader kwam terug op het onderwerp...  
...van iemands emoties die rauw  zijn, zodat die persoon als een van de eersten Zijn emoties kan 
waarnemen. Hij sprak over het verplaatsen van mijn aandacht naar mijn geest om Zijn aanwezigheid 
te voelen, in mijn geest aftastend wat Hij wilde doen. Om Hem te vragen of Hij iets heeft voor mensen 
die ik in het openbaar ontmoet - de vreemdeling die in een winkel winkelt, de ober of serveerster, de 
bediende bij de kassa.  
 



De waarheid die plotseling tot me doordrong is dat wij emoties hebben omdat Hij eerst emoties heeft. 
Alle gevoelens die wij als mens ervaren, had Hij eerst. Maar Hij is een geest, een Heilige Geest, dus 
Zijn emoties zijn gefundeerd in juistheid op elk niveau en worden gevoeld in onze geest.  
 
Jullie kunnen verschillende achtergronden, rassen, sociaaleconomische niveaus en leeftijden 
hebben.  
Maar als je je aandacht richt op de genade in die persoon, kun je die genade liefhebben en op jouw 
beurt die persoon liefhebben. Begin met te leren hoe ze gered werden - je kunt die genade liefhebben 
- en bouw van daaruit verder.  
 
Onze emoties worden vaak aangewakkerd om onrechtvaardige, 'verkeerde' redenen. Velen vormen 
zich een mening en worden boos als X zich niet gedraagt zoals ze denken dat zou moeten. Ze zijn 
rechter, jury en beul in hun eigen gedachten en het voorwerp van hun woede heeft geen idee waarom 
ze boos zijn.  
 
Dit is waar Hij met ons omgaat, omdat Hij wil dat we onze emoties afstemmen op Zijn emoties. Hoe 
vaak is iemand niet een gesprek ingegaan met de gedachte dat hij de toorn van God over die ander 
zou brengen, om vervolgens mededogen en genade uit zijn geest te zien opwellen? Dat is het proces. 
Toegeven aan Zijn emoties in onze geest, ze toestaan uit onze ziel en door ons lichaam te stromen 
om onze wereld positief te beïnvloeden.  
 
Leren om geen mening te vormen, om onze emoties te stoppen waar Zijn emoties stoppen, wetende 
dat ze verantwoording afleggen aan Hem, niet aan ons. De vruchten van iemands leven beoordelen 
zoals ons bevolen is, maar niet hun motief of plaats in Hem - dat is Zijn domein, niet het onze.  
 
Verplaats je aandacht naar je geest, naar binnen in je, waar je Zijn aanwezigheid voelt. Daar zul je de 
emoties van de Vader vinden, klaar om uitgestort te worden in je geest en dan naar buiten toe, naar 
degenen in je leven... bid in de geest om jezelf op te bouwen, het helpt je gevoeligheid voor de dingen 
van de Geest te vergroten... er is nog zoveel meer over dit onderwerp, maar we moeten verder. 
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn/AK 
http://www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
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